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2 april Witte Donderdag 

3 april Goede Vrijdag 

4 april Paaswake 

5 en 6 april Pasen 

14 mei Hemelvaartdag 

24 en 25 mei Pinksteren 

31 mei Heilige Drie-eenheid 
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R.K. Geloofsgemeenschap 

H.H. Nicolaas en Catharina 

Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63 

B.G.G.      Tel. 0299 - 46 12 57  
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

De Goede Herder 

Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Bonifatius 

De Rijp    Tel. 06 - 26 75 96 34 

 

 Bereikbaarheid pastores: 
 

Pastoor Carlos Fabril                      Diaken Marcel Kaaijk 

Mobiel: 06 - 27 07 87 77                  Mobiel: 06 - 20 97 39 92  

email: Padrecarlosfabril@hotmail.com        email: m.kaaijk@chello.nl 
 

Kapelaan Mariusz Momot                   

Mobiel: 06 - 27 40 23 68                    

email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com  

 

  Pastoraal bezoekgroep 
 

Contactpersoon: Mevr. G.M. ter Mull 

Telefoon: 0299 - 42 00 34         Email: g.m.termull@chello.nl 

 

  Colofon  4e jaargang, nr. 5 oplage 1950 
 

Parochiemagazine is een uitgave van de 

R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

Deze verschijnt 6x per jaar. 
  
Redactie:   Annemiek Nuijens  

Lay-out:   Douwe ter Mull 

Redactieadres: Email:  Parochiemagazinemmvg@gmail.com 
 

Druk:  Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend 

Bezorging en klachten tel: 06 - 13 04 65 82 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden juni/juli 

moet 12 mei 2026 op het redactieadres liggen. 

 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Franciscus van Assisi 

Oosthuizen    Tel. 06 - 46 84 70 43 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Joannes de Doper 

Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Onze Lieve Vrouwe Geboorte 

Schermerhorn  

Purmerend Landsmeer De Rijp Schermerhorn Oosthuizen Westbeemster 
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  Redactioneel 
 

Na de ernst van de Vastenperiode en de grappen en grollen van 1 april, 

staan ons na de Goede Week veel mooie kerkelijke feestdagen te  

wachten. Dit zet de toon van dit Parochiemagazine editie April-Mei. 
 

Deze gedachte in combinatie met de steeds verder ontluikende Lente 

biedt een zekere hoop in onzekere tijden. 
 

De redactie wenst u heel gezegende Paasdagen en een mooie aanloop 

richting Pinksteren. 

Annemiek Nuijens 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Goede Week    Hemelvaart     Pinksteren 
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   GEBED 

 

‘Heer Jezus Christus,  
op de derde dag bent U  

verrezen uit de dood,  
en mochten de leerlingen  

getuige zijn van het lege graf. 
Wij danken U, Heer,  

voor hun verkondiging  

van uw paasmysterie,  
voor de gave van het  

paasgeloof in uw Kerk. 
Wij bidden U,  

Heer, dat uw vrede ons  
voortdurend mag vergezellen,  

om in tijden van onrust en  
oorlog trouw te blijven  

aan uw liefde en met hart  
en ziel uit te zien  

naar uw wederkomst.’  
 
Bisschop J. van den Hende,  

bisschop van Rotterdam.  
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Woordje van de pastoor 
 

Van het Paastriduüm tot het Feest van de  

Heilige Drie-eenheid – het hart van ons geloof 
 

Met de Veertigdagentijd zijn wij als gelovigen op 

weg gegaan naar Pasen. Het is een tijd van bezinning,  

gebed en voorbereiding op het hart van ons geloof. Deze weg  

bereikt zijn hoogtepunt in de vieringen van de Goede Week, en vooral in 

het Paastriduüm: drie heilige dagen waarin wij het grootste mysterie van 

ons geloof gedenken en vieren. 
 

Het Paastriduüm begint met de viering van Witte Donderdag. Op deze 

avond herdenken wij het Laatste Avondmaal van de Heer, de avond 

waarop Hij de sacramenten van de Eucharistie en het Priesterschap  

instelde. Tegelijk geeft Hij ons het gebod van de liefde: “Heb elkaar lief 

zoals Ik u heb liefgehad.” Het gebaar van de voetwassing laat zien dat 

christelijke liefde altijd dienstbaar is. Wij worden uitgenodigd om elkaar 

te dienen en om in het dagelijks leven het voorbeeld van Christus te  

volgen. 
 

De volgende dag komen wij samen op Goede Vrijdag. Het is een dag van 

stilte en gebed. Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus aan het 

kruis. Tegelijk zien wij in het kruis ook het teken van Gods liefde: Jezus 

geeft zijn leven voor ons, opdat wij leven zouden hebben. Daarom is 

Goede Vrijdag niet alleen een dag van verdriet, maar ook van diepe 

dankbaarheid. 
 

In de avond van Stille Zaterdag vieren we de Paaswake, de belangrijkste 

viering van het kerkelijk jaar. In het donker wordt het nieuwe vuur  

ontstoken en wordt de paaskaars binnengebracht: “Licht van Christus. 

Heer, wij danken U”. In de lezingen horen wij hoe God door de  

geschiedenis heen zijn volk heeft geleid. Uiteindelijk klinkt het grote 

Paasalleluia: Christus is verrezen!  
 

Op Paaszondag, vieren wij met vreugde dat Christus is verrezen, dat  

Jezus leeft en dat is de bron van ons geloof en onze hoop. Want als 

Christus is opgestaan, dan betekent dat, dat Gods liefde sterker is dan 

dood en duisternis. Vanuit deze vreugde mogen wij als christenen leven 

en getuigen van hoop in de wereld. 
 

Maar het Paasfeest eindigt niet op Paaszondag. De paastijd gaat verder 

en laat ons steeds dieper verstaan wat de verrijzenis betekent. 
 

Veertig dagen na Pasen vieren wij Hemelvaart van de Heer. Jezus keert 

terug naar de Vader, maar Hij laat zijn leerlingen niet alleen achter. Zijn 

hemelvaart betekent niet dat Hij helemaal weg is; het betekent dat Hij  
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op een nieuwe wijze bij ons is.  Want tien dagen later vieren wij  

Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. De Geest van God daalt neer 

over de leerlingen en geeft hun moed en kracht om het Evangelie en 

liefde van de God de Vader te verkondigen. Pinksteren wordt daarom 

vaak het “verjaardagsfeest van de Kerk” genoemd.  
 

Ook vandaag mogen wij bidden dat de Heilige Geest ons inspireert, ons 

geloof verdiept en onze parochiegemeenschap bezielt. 
 

Na Pinksteren vieren wij het feest van de Heilige Drie-eenheid. Op dit 

feest staan wij stil bij het mysterie van God: Vader, Zoon en Heilige 

Geest. God is liefde en gemeenschap. In dat goddelijke leven worden wij 

als gelovigen uitgenodigd om te delen. Het herinnert ons eraan dat ons 

geloof niet alleen persoonlijk is, maar ook een leven in verbondenheid 

met God en met elkaar. 
 

Zo vormen deze feesten samen een rijke tijd in het kerkelijk jaar. Van 

het lijden en sterven van Christus tot zijn verrijzenis, van zijn  

hemelvaart tot de komst van de Heilige Geest: telkens opnieuw  

ontdekken wij hoe groot Gods liefde voor ons is. 
 

Moge deze heilige tijd ons allen helpen om ons geloof te verdiepen, onze 

hoop te versterken en de liefde van Christus in ons dagelijks leven, 

zichtbaar te maken. 
 

 

 

 

 

 

 

Ik wens u allen een gezegende Goede Week, een vreugdevol Pasen en 

een inspirerende paastijd. 

Pastoor Carlos Fabril. 

********* 
 

Vroeg op de eerste dag 

van de week, toen het nog  

donker was liep Maria uit 

Magdala met Petrus en 

de andere leerling van wie 

Jezus veel hield naar het graf 

en zag dat de steen van de 

opening van het graf was 

weggehaald. 
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Pastoraal voorwoord 
 

De epische furie van de Boze versus de kracht van de verrijzenis. 
 

Al enkele weken zijn we getuige van een nieuw  

gewapend conflict in het  Midden-Oosten met de  

codenaam: Epische Furie. Ik weet niet of dat het  

beoogde doel van deze militaire operatie is, maar het 

zal waarschijnlijk niet de canon van epische werken  

ingaan als een rechtvaardige oorlog, eerder als een 

nieuwe storm van de geschiedenis, waarvan de  

gevolgen niet alleen in het Midden-Oosten voelbaar  

zullen zijn. 
 

Misschien vraag je je bij het lezen van de eerste woorden van dit artikel 

af: wat heeft dit te maken met ons parochiemagazine aan de vooravond 

van het Paasfeest? Ik leg het meteen uit. Deze nieuwe oorlog van Israël 

en de Verenigde Staten tegen Iran en zijn bondgenoten in de regio,  

zoals Hamas en Hezbollah, heeft mij aangezet tot reflectie over het  

handelen van de boze geest in de wereld en Gods antwoord daarop. 
 

In het boek Openbaring van de heilige Johannes vinden we een tekst 

over de strijd van de draak met de vrouw: 

 

“Toen ging de draak, woedend op de vrouw, heen om oorlog te  

voeren tegen de rest van haar nakomelingen, namelijk tegen hen  

die de geboden van God onderhouden en het getuigenis van Jezus 

bewaren.” 
 

Toen ik hoorde over deze epische furie, dacht ik meteen: dit is niets 

nieuws. De Boze verkeert al eeuwen in zo’n razernij. Sterker nog, ik zou 

durven zeggen dat deze demonische furie al voortduurt sinds de val van 

Adam en Eva. Toen voerde de Boze zijn eerste aanval uit, door in de 

mens de wortels van het vertrouwen in God te ondermijnen. Toen brak 

er iets in onze relatie met God. Toen begon de strijd van de mensheid 

tegen de machten van het kwaad. 
 

Deze strijd kunnen we episch noemen, want hij zit vol wendingen,  

nederlagen en overwinningen aan beide kanten. Maar al toen, na de val 

van de eerste mens, liet God er geen twijfel over bestaan dat Hij de 

overwinning van het nageslacht van de Vrouw had voorzien. 
 

En hier komen we bij het hoogtepunt in de geschiedenis van de  

mensheid. De Heilige Schrift noemt dit de “volheid van de tijd”, toen uit 

de Maagd Christus werd geboren, gezonden om het werk van de Boze te 

vernietigen. Hij kwam echter niet ter wereld in een familie van strijders.  

Hij gebruikte geen geavanceerde wapentechnologie, maar gebruikte 

zichzelf als lokaas voor de duivel. In een eenvoudige zaal, samen met  
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zijn leerlingen, stelde Hij een teken: een stuk ongezuurd brood en een 

beker wijn – een teken van Gods aanwezigheid onder zijn volk. Wat een 

aankondiging was van zijn offer, voltooide Hij aan het kruis door zijn le-

ven te geven voor het leven van iedere mens, in elke tijd, tot het einde 

van de wereld. Sindsdien is het kruis een teken van verzet tegen de furie 

van het kwaad. 
 

De profeet Jesaja verwoordt dit op indrukwekkende wijze in hoofdstuk 

53 van zijn boek: 

 

“Maar Hij heeft onze ziekten op zich genomen, onze smarten gedragen 

(…) De straf die ons vrede brengt, was op Hem, en door zijn striemen 

is er voor ons genezing. Na het lijden van zijn ziel zal Hij het licht zien 

en verzadigd worden. Mijn rechtvaardige dienaar zal velen rechtvaar-

dig maken, hun ongerechtigheden zal Hij dragen. Daarom zal Ik Hem 

een deel geven onder velen (…) omdat Hij zijn leven heeft gegeven en 

tot de overtreders werd gerekend. Hij droeg de zonden van velen en 

trad op als voorspreker voor overtreders.” 

 

Dit licht dat de duisternis van de dood verdrijft, is het licht van de  

Verrijzenis, dat als eerste opstraalde uit het graf van de Verlosser en 

zich als een krachtige golf over de hele wereld verspreidde. Er is geen 

plek op aarde waar de kracht van de Verrezene niet reikt. Hij hoeft niet 

persoonlijk naar iedere mens te gaan als Jezus van Nazareth. De kracht 

van de verrijzenis wordt immers doorgegeven door de Geest van  

Christus, die Hij beloofd heeft te zenden aan allen die in Hem geloven.  

 

Moge deze heilige Paasnacht in ons weerklinken met de woorden van de 

Paasjubelzang: 

 

“Gelukkige schuld, die zo’n grote Verlosser 

heeft gekregen.” 

 

Moge haar epische kracht onze harten  

vervullen met een epische vreugde die 

niemand ons kan ontnemen.  

Moge de Geest van de Heer op ieder  

van ons rusten en ons tot getuigen maken 

van de Verrezene. 
 

Christus is verrezen,  

Hij is waarlijk verrezen,  

alleluia, alleluia. 

 

Kapelaan Mariusz Momot. 

 

********* 
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Priesterwijding van diaken Francis Ashamole  

zaterdag 30 mei 2026 
 

Beste allen, 
 

Sinds september vorig jaar is  

Francis Ashamole als stagiair verbonden  

aan het Dekenaat Purmerend. In de eerste  

periode maakte hij kennis met de  

verschillende parochies, parochiebesturen, 

locatieraden en vele vrijwilligers.  

In november 2025 ontving hij zijn  

diakenwijding en sindsdien vervult hij met 

grote inzet zijn pastorale taken binnen  

onze parochiegemeenschappen. 
 

Wij zien hoe Francis betrokken is bij de  

Eucharistievieringen in het weekend, bij de 

voorbereidingen voor de Eerste Heilige  

Communie en het Heilig Vormsel, bij de  

jongerengroep en bij pastorale taken zoals dopen, uitvaarten en  

huisbezoeken. Wij zijn hem dankbaar voor zijn liefdevolle inzet. 
 

Nu nadert een bijzonder moment: op zaterdag 30 mei a.s. zal Francis  

tot priester worden gewijd. Deze plechtige en feestelijke viering vindt 

plaats om 10.30 uur in de Sint-Bavokathedraal te Haarlem. Van harte 

nodig ik u uit om deze vreugdevolle gebeurtenis met ons mee te vieren. 
 

Voor parochianen die graag mee willen gaan is het parochiebestuur 

voornemens een bus te reserveren die ons samen vervoert van  

Purmerend naar de Bavokathedraal en terug. Om deze gezamenlijke reis 

mogelijk te maken, vragen wij van u om een vrijwillige bijdrage. 
 

Aanmelden kan via de email van de parochie Maria, Moeder van God 

(parochiemariamoedervangod@outlook.com) of via een brief in de  

brievenbus van de parochie: Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend. 
 

Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 1 mei a.s. 
 

Daarnaast wil ik iedereen van harte uitnodigen om zondag 31 mei a.s. 

om 10.00 uur in de Nicolaaskerk te Purmerend te komen om samen  

met de neomist Francis, zijn eerste Heilige Mis te vieren. Aansluitend  

is er een receptie en kunt u hem feliciteren. 
 

Pastoor Carlos Fabril 
 

In elke priester is het Christus zelf die komt. 
                             Johannes Paulus ІІ 
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VIEREN:  Liturgische kalender A jaar, 26 
 

 

 

 

  

 

 

 

             2 april, Witte Donderdag  

             In de liefde  
 

'             ‘Ik heb u een voorbeeld gegeven.’ 
        

             De twee krachtige tekens die Jezus stelt tijdens het  

             Laatste Avondmaal de voetwassing en het breken van zijn  

             eigen lichaam hebben de goddelijke liefde met elkaar  

             gemeen. Deze liefde is er uitsluitend voor de ander, wie  

             dat ook is. Aan wie zich tegen haar verzet, wil de liefde  

             zich weggeven, ja, zelfs voor wie haar resoluut afwijst, 

houdt de liefde zich beschikbaar. Dat is het voorbeeld dat Jezus ons 

geeft, en dat we in liefde mogen navolgen. 
 

3 april, Goede Vrijdag  

Tot de dood  
 

'Het is volbracht.' 
 

Tot hoever Gods liefde gaat, laat Jezus als lijdende dienaar zien op het 

kruis. Om de outcasts in hun waardigheid te herstellen, is Hij bereid  

vernederingen te dragen. Om wie in de steek gelaten zijn de nabijheid 

van God te laten ervaren, is Hij bereid de absolute godsverlatenheid te 

ondergaan. Om mensen uit een dor en doods bestaan te redden en 

nieuw leven te geven, is Hij bereid te sterven. Zijn liefde gaat heel  

ver - tot in de dood. 
 

4 april, Paaswake  

Hij is niet hier  
 

'Hij is verrezen van de doden.' 
 

Waar je naar God Zoekt, zegt veel over het beeld dat je van Hem hebt. 

Zoek je God bij het graf, dan is Hij dood voor je, spreek je over Hem in 

de verleden tijd, 'blijft Hij een mooi idee om aan terug te denken. De 

boodschap van Pasen - 'Hij is niet hier' - stelt daar de verrijzenis radicaal 

tegenover. God is niet in het graf, de dood kon Hem daar niet  

vasthouden. Keer je dus af van het graf en ga naar waar de levende God 

zich zien laat. 
 

5 en 6 april, Paaszondag, 2e Paasdag  

Hij leeft  
 

Ik zal niet sterven maar blijven leven.  
 

Het lege graf is de stille getuige van een nieuwe werkelijkheid. Het  

nieuwe is niet dat het graf leeg is, maar dat het graf leeg blijft. De 

verrijzenis is geen tijdelijke opleving van iemand die het straks weer 

moet afleggen tegen de dood. Nee, met de opstanding van Jezus breekt  

1e Lezing:  Ex . 12, 1-8. 11-14 
2e Lezing: 1 Kor. 11, 23-26 
Evangelie: Joh. 13, 1-15 

1e lezing:  Jes. 52, 13-53, 12  
2e lezing:  Herb. 4, 14-16. 5, 7-9  
Evangelie: Joh/ 18, 119 ,42  

1e lezing:  Gen. 1, Ex. 15, Jes. 55  
2e lezing:  Rom . 6, 3-11 
Evangelie: Mat. 28, 1-10    
 

1e lezing:  Hand. 10, 34a. 37-43    
2e lezing:  Kol. 3, 1-4     
Evangelie: Joh. 20, 1-9  
2e paasdag: Hand. 2, 14. 22-32 
Evangelie:  Mat. 28,8-15 
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het leven definitief door en sterft niet meer. Wij, die door het doopsel 

delen in zijn opstanding, hebben onze eigen lege graven die in stilte  

getuigen van een nieuw begin. 
 

12 april, 2e zondag van Pasen  

Geloof in Hem  
 

'Wees niet langer ongelovig maar gelovig. 
 

Dagelijks worden we geconfronteerd met het bederf van ons gewonde 

bestaan. Al het goede geluk, vrede - komt op een keer aan zijn einde, 

en dan neemt het verval het weer over. Je zou er wanhopig, zelfs  

ongelovig van kunnen worden. Jezus komt mensen, die alleen nog maar 

kunnen leven in de zekerheid van de dood, tegemoet met zijn wonden 

en laat zien dat deze niet het einde betekenen. In geloof kun je in dit 

leven gelukkig worden. 
 

19 april, 3e zondag van Pasen   

Blijf bij ons  
 

Uw geloof in God is tevens hoop op God.  
 

Het kan in je leven gebeuren dat je letterlijk wegloopt van Jezus. Omdat 

jouw beeld van Hem niet strookt met wat je over Hem hoort. Omdat je 

liever afstand neemt van alles van Hem waar je moeite mee hebt. Maar 

juist als je denkt dat je je ver van Hem hebt verwijderd, verschijnt Hij 

als metgezel op je levenspad. Nog voordat je Hem herkent, weet je: dit 

voelt goed, Hij moet blijven. Dat gevoel kan een ommekeer  

teweegbrengen. 
 

26 april, 4e zondag van Pasen  

lk ben de deur  
 

'Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten.' 
 

Je leven kan soms benauwend aanvoelen. Als mensen je beperken en 

niet los willen laten, of als situaties je vastzetten zodat je geen kant 

meer op kunt. Waar vind je dan een uitgang naar een beter leven?  

Welke opening kun je dan vertrouwen? Jezus is heel stellig: 'lk ben de 

deur.' Het gaat Hem echt om jou; ieder ander zal proberen zelf beter te 

worden van jouw ontberingen. Wees dus gespitst op zijn stem: langs 

Hem kom je weer tot leven. 
 

3 mei, 5e zondag van Pasen   

Wie in Mij gelooft  
 

'Wie op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld.  
 

Is leren omgaan met teleurstellingen niet de grootste levenskunst? Hoe 

vaak overkomt het je niet dat je je hoop op iets had gesteld of dat je  

ergens grote verwachtingen van had en dat het uiteindelijk helemaal  

 

 

 

1e lezing: Hand. 2, 42-47  
2e lezing: 1 Petr. 1, 3-9    
Evangelie: Joh. 20, 19-31  

1e lezing: Hand. 2, 14. 22-32  
2e lezing: 1 Petr. 1, 17-21   
Evangelie: Luc. 24, 13-35 

1e lezing: Hand. 2, 14a. 36-41  
2e lezing: 1 Petr. 2,20b-25  
Evangelie: Joh. 10, 1-10  

1e lezing: Hand. 6, 1-7   
2e lezing: 1 Petr. 2,4-9  
Evangelie:Joh. 14, 1-12  
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anders loopt? De ontmoeting met God kan nooit op een teleurstelling 

uitlopen, dat is de geruststelling die Jezus geeft. Hij doet daarbij wel aan 

verwachtingsmanagement: geloof in Hem is genoeg, een andere weg 

naar God is er niet. 
   

10 mei 6e zondag van Pasen  

Voor altijd bij u  
 

'Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug.  
 

Het ongehoorde van het paasgebeuren is dat het nieuwe leven dat Jezus' 

verrijzenis teweegbrengt blijvend is. Dit nieuwe leven raakt niet uitge-

put, het oude en vergankelijke komen niet terug. Deze belofte spreekt 

Jezus vandaag opnieuw uit. Natuurlijk verandert elke tijd, en dat nieuwe 

leven kan er telkens anders uitzien. Maar wat blijft, is de kern: gemeen-

schap en liefde. Er is een helpende God die bij ons is en steeds weer te-

rugkeert. 
 

 14 mei, Hemelvaart van de Heer 

 Ik laat jullie niet alleen achter 
 

Reizen naar een ander werelddeel 
 

Tegenwoordig gaan veel jonge mensen voor een half jaar of langer een 

reis maken naar een ander werelddeel. Veel ouders gunnen hun  

kinderen dat graag, maar hebben ook moeite om hen los te laten.  

Gelukkig is er internet, skype en mobiele telefoons, waardoor je vrij  

gemakkelijk contact met elkaar kunt houden. Je kunt elkaar even zien of 

horen. Dan weet je dat alles goed gaat. Al die moderne  

communicatiemiddelen waren er nog niet in de tijd van Jezus. Als Jezus 

afscheid neemt van zijn leerlingen, is het niet duidelijk wanneer Hij  

voorgoed zal terugkomen. Hij weet dat zijn leerlingen het daar moeilijk 

mee hebben. Daarom belooft Hij hun een helper, iemand die in zijn 

plaats met hen op weg gaat. Zo weet Hij dat het met hen goed zal gaan. 
 

17 mei, 7e zondag van Pasen. 

Prijs u gelukkig! 
 

Lastig te zeggen. 
 

In onze tijd is het soms lastig te zeggen dat je een gelovig mens bent. 

Religie wordt steeds verder teruggedrongen naar de privésfeer, iets wat 

je voor jezelf houdt. En toch hunkeren velen naar datgene wat hen met 

elkaar verbindt. Prijs u gelukkig, want in God mogen wij ons verbonden 

weten. Deze verbondenheid wordt voelbaar als het lijden van de ander 

je raakt, niet alleen het lijden van degenen die ons lief zijn, maar juist 

van wie ons vreemd zijn. Dan ervaren we iets van het lijden van Christus 

die alle leed op zich nam. Het is de weg die Jezus ging en waartoe Hij 

ook ons uitnodigt. 

 

 

 

1e lezing:  Hand. 8, 5-8. 14-17  
2e lezing:  1 Petr. 3, 15-18  
Evangelie: Joh. 14, 15-21  
 

1e lezing:  Hand. 1, 1-11  
2e lezing:  Ef. 1, 17-23   
Evangelie: Mat. 28, 16-20  

1e lezing:  Hand. 1, 12-14 
2e lezing:  1 Petr. 4, 12-16 
Evangelie: Joh. 178, 1-11a 
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24 mei, Pinksteren 

Ga, wees niet bang, en dien. 
 

‘Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...’  
 

Dat zeggen we wel over iets dat nooit zal kunnen gebeuren. We  vieren 

Pinksteren immers zeven weken na Pasen, op de vijftigste dag. Toch  

horen we vandaag het verhaal van de evangelist Johannes waarin Pasen 

en Pinksteren wel tegelijk  vallen. Op de dag van de verrijzenis al  

worden de leerlingen de wereld in gestuurd met een boodschap van  

vrede, geïnspireerd door de heilige Geest: ga, wees niet bang, en dien 

elkaar. De bemoediging van Jezus klinkt vandaag ook voor ons: ‘Vrede 

voor jullie, vrees niet!’ 
 

25 mei, 2e Pinksterdag  

Heilige Maria Moeder van de Kerk 
 

Gedachtenis      

Paus Franciscus heeft in 2018 de verplichte gedachtenis ingevoerd van 

de Heilige Maria, Moeder van de Kerk, jaarlijks te vieren op de dag na 

Pinksteren. De Nederlandse vertaling van de liturgische formulieren werd 

op 11 juni 2019 goedgekeurd door de Romeinse Congregatie voor de 

Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.  
  

 

31 mei, Heilige Drie-eenheid 

Ons begrip te boven 
 

Kruisteken 
 

Ieder kruisteken dat we maken is een klein credo, een geloofsbelijdenis. 

We tekenen ons met de naam van God in de vorm van het kruis. De 

woorden die we uitspreken en de kruisvorm waarmee we ze verbinden, 

zijn vol betekenis. Ze verwijzen immers naar God, naar wie Hij is, hoe 

Hij zich in onze wereld heeft geopenbaard, hoe wij met Hem verbonden 

blijven in de gemeenschap van de kerk. Op deze Drievuldigheidszondag 

staan we stil bij het geheim van God: Vader, Zoon en Geest, en bij onze 

eigen plaats in dat geheim. 

 

 Afkortingen behorende bij de Bijbelteksten. 

 

 

1e lezing:  Hand. 2, 1-11 
2e lezing:  1 Kor. 12,3b-7. 12-13 
Evangelie: Joh. 20, 19-23 

1e lezing:  Gen. 3, 9-15. 20 
Evangelie: Joh. 1-, 25-34 

1e lezing: Ex. 34, 4b-6. 8-9  
2e lezing: 2 Kor. 13, 11-13  
Evangelie:Jph. 3, 16– 18  

 1 Kor.  1. Korintiërs  Gen.  Genesis  Kol.  Kolossenzen

 2 Kor.  2 Korintiërs  Hand.  Handelingen  Luc.  Lucas

 Ef.  Efeziërs  Jes.  Jesaja  Matt.  Mattheüs

 Ex.  Exodus  Joh.  Johannes  Petr.  1. Petrus
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4 mei Dodenherdenking 

 

 

 

 

Vlag halfstok om  
18.00 uur, 
tot zonsondergang. 

Het Nationaal Comité  
4 en 5 mei  

Durf te durven 

 

Durf te praten 

Voor hen die de stem niet hadden 

Stille helden waren 

 

Durf te geloven 

In vrijheid 

En samen 

 

Durf te hopen 

Voor hen die de hoop nooit opgaven 

Voor de toekomst 

 

Durf jij twee minuten stil te zijn? 

Dan durf ik te luisteren 
 

Lieve Metzlar 
16 jaar, Leiden 
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LEREN 
 

VERSLAG KAPELMIDDAG COMMUNICANTEN IN  

BEDEVAARTSOORD O.L.V. TER NOOD IN HEILOO  
 

Met 11 communicanten en 14  

volwassenen (w.o. pastoor Carlos  

en kapelaan Mariusz) gingen wij,  

de EHC groep uit onze parochie,  

woensdag 11 maart jl. naar de  

jaarlijkse kapelmiddag in Heiloo.  

'Blauwe' Zuster Castissima en Zuster 

Vultus verwelkomden ons op de  

jongerenzolder van het Julianaklooster 

gastvrij met drinken en koek.  

 

Zuster Castissima vertelde ons enthousiast over H. Willibrord, die in de  

7e/8e eeuw het Christendom naar Nederland bracht en over het  

ontstaan van O.L.V. ter Nood: een kapitein was op stormachtige zee in 

nood en ging Maria eren, waardoor de wind ging keren. Hij liet een kapel 

bouwen op de plaats waar op miraculeuze wijze een paar keer hetzelfde 

Maria-met Jezus-beeldje werd gevonden: daar waar nu de Genadekapel is.  

 

In de Kloosterkapel was Aanbidding: het Allerheiligste - Lichaam van  

Christus - werd in een monstrans getoond op het altaar en wij begonnen 

de Aanbidding, en zongen, geleid door de zuster.  

 

Kapelaan Mariusz zegende ons hierna met het Allerheiligste. In het  

prachtige Bedevaartsoord met o.a. de Kruiswegstaties en het fraaie  

Maria-van-Lourdesbeeld  mochten de kinderen een puzzeltocht doen.  

Hierna putten we heilzaam water uit de Bron. Er gebeurde iets bijzonders: 

één van de communicanten had al langer last van haar enkel; ze deed wat 

heilzaam water uit de Bron op haar enkel en na 15 minuten was de  

enkelpijn weg! Dit vertelde ze zondag 15 maart in de EHC-les.  

 

In de Genadekapel gaf zuster Castissima duidelijke uitleg o.a. over de  

afbeeldingen van de hemel, de Aankondiging, Kerstmis, de Opdracht van 

Jezus in de tempel, Jezus als 12-jarige in de tempel, Goede Vrijdag en de 

kroning van Maria in de hemel door Jezus. Zingend met brandende  

kaarsen liepen we in processie door het bos naar de grote Bedevaartkapel 

voor gebed.  

 

Rond 17.40 uur was de kapeldag afgelopen. De kinderen ontvingen een  

OLV ter Nood-rugtasje met inhoud. Ieder was dankbaar voor deze  

vreugdevolle, prachtige middag. Veel dank aan de ‘Blauwe’ Zusters van 

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo!   
 

Zie site: www.OLVternood.nl. voor info over dit unieke Heiligdom -  

elke dag open; elke dag een Heilige Mis -.          Greetje Snoek.  

 

http://www.olvternood.nl/
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  VORMSEL 
Vormselproject “Sta op en Ga” –  

Op weg naar het Heilig Vormsel 
 

Met het project “Sta op en Ga” is de  

vormselgroep van onze parochie momenteel  

samen op weg ter voorbereiding op het Heilig 

Vormsel. Het is een mooie en enthousiaste groep 

van tien jongeren die zich met open hart en  

belangstelling verdiepen in het geloof en in wat 

het betekent om als christen te leven. 

 

Tijdens dit vormselproject proberen we de  

jongeren niet alleen voor te bereiden op de  

viering van het Heilig  

Vormsel, maar hen ook een geloofsbagage mee 

te geven die hen kan begeleiden in hun verdere leven. In de bijeenkom-

sten staan we stil bij vragen over God, geloof, Kerk en de betekenis van 

de Heilige Geest in ons dagelijks leven.  
 

De komende tijd zullen we nog een aantal bijeenkomsten hebben waarin 

we samen verder op weg gaan in deze voorbereiding. 

 

Opmerkelijk is dat enkele vormelingen, op een wat latere leeftijd, een 

bijzondere roeping hebben ervaren om zich meer met de Kerk te  

verbinden. Hun openheid en enthousiasme zijn voor de hele groep een 

bron van inspiratie. De ervaringen tot nu toe zijn indrukwekkend. Het is 

mooi om te mogen zien hoe God werkt in het leven van deze jongeren. 

Een God die Vader is en die hen straks door de kracht van de Heilige 

Geest wil begeleiden op hun levensweg. 

 

De Vormselviering zal plaatsvinden op 9 mei om 11.00 uur in de  

Nicolaaskerk. Tijdens deze feestelijke viering zal onze bisschop,  

Mgr. Hendriks, voorgaan en het sacrament van het Vormsel toedienen 

aan deze jongeren. 

 

Mag ik u vragen om deze vormelingen in uw gebed te gedenken? Dat zij, 

vervuld van de Heilige Geest, mogen groeien in geloof, hoop en liefde, 

en hun plaats mogen vinden in de Kerk en in de wereld. 

 

Mede namens het Vormselgroep, 

Pastoor Carlos Fabril 

********* 
“Ik ben het licht voor de wereld. 

Wie Mij volgt loopt noot meer in de duisternis 

maar heeft licht dat leven geeft.’ 
 

                                       Johannes 8, 12 
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KOREN 
 

Beste parochianen, 
 

Dit jaar vieren wij het 65-jarig jubileum van Jan de Koning, een van  

onze bassen in het Pauluskoor, als koorlid. 
 

Jan is al vanaf zijn 22e verjaardag koorlid 

bij het Nicolaaskoor. Hij zat ook in het  

Gregoriaans mannenkoor van onze  

toenmalige dirigent Cor Klaver. Maar  

omdat het Pauluskoor een tekort aan  

bassen had vroeg Cor Jan om bij het 

Pauluskoor te zingen. 

Jan voor wie het zingen zijn lust en zijn  

even is, had hier wel oren naar. Eerst als 

gastzanger en daarna als koorlid. Jan nam 

dus deel aan twee koren. 
 

Zie het voor u: een mis in onze  

Nicolaaskerk begon om 9.00 uur en Jan 

kwam zingen. Dan rap wanneer de mis  

afgelopen was, snel op zijn fiets naar de 

Taborkerk voor de mis van 10.00 uur om daar het Pauluskoor te  

versterken met zijn koorzang. Niets te veel als het op zingen aankomt. 
 

Jan zong als cantor ook samen met Ellen en hij versterkte met zijn zang 

het Gregoriaans mannenkoor, was lid van het Ceciliakoor en het  

Lief & Leed koor. 
 

Door weer en wind Jan was altijd aanwezig op repetities en tijdens de 

diensten wanneer het koor moest zingen of niet, maar dan in het  

kleinkoor. 
 

Op donderdag 19 maart 2026 heeft het bestuur van het Pauluskoor en  

Ceciliakoor (Lief & Leed koor) een hulde gebracht 

aan dit bijzondere gebeuren door de  

Gregoriuspenning aan Jan te overhandigen voor 

zijn 65-jarig jubileum als koorlid. In verband met 

zijn gezondheid konden we het nu niet tijdens 

een kerkdienst doen, dus hadden wij dit als  

verrassing bij hem thuis gedaan. 
 

Wij, als koor, feliciteren hem van deze kant  

voor deze bijzondere prestatie. 
 

Hartelijke groet, 

Joyce Blume-Schulte, voorzitter 
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  DIENEN 

Beste Parochianen 
 

Voor onze Stichting Bouwen aan Banja Luka 

is nu even een rustige periode aangebroken. 
 

Omdat er dit jaar geen reis staat gepland, houden we ook geen  

inzameling. De spullen die nog aanwezig zijn, gaan de volgende reis mee 

in 2027 
 

Wel is er zeer regelmatig contact met dr. Anicic en zijn team van de  

Caritas. 
 

Zij zorgen ervoor dat de toegezegde steun en hulp daadwerkelijk goed 

ter plekke komt. 
 

Zij houden ook goed toezicht en contact met de gezinnen die door onze 

financiële adoptieouders worden ondersteund. 
 

Signaleren ook wanneer e.e.a. niet naar wens gaat, zodat er snel  

gehandeld kan worden.  
 

Ook melden zij bij ons nieuwe gezinnen aan die hulp kunnen gebruiken.  

 

Door u en vele anderen is geld bijeengebracht 

om een moeder en tienerdochter te helpen bij de 

reparatie van een zeer slecht lekkend dak.  

Er blijkt nu veel meer mis te zijn met deze  

barak, waardoor de Caritas ter plekke tot de 

conclusie kwam dat er beter verder gezocht kan 

worden naar een vervangende woonruimte. 
 

Zij zijn daar nu druk mee bezig, houden onze Stichting daarvan goed op 

de hoogte. Het geld dat door u is gedoneerd blijft uiteraard voor dat  

gezin bestemd en kan voor een betere woonvoorziening worden  

gebruikt. 
 

Als er iets naders bekend is, leest u dat in het volgende magazine. 
 

Namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka Ina Mijnen 

(inamijnen@gmail.com) 

NL52INGB0005379286 (ANBI goedgekeurd) 
 

***** 
Wist u dat u het hele reisverslag 2025  

naar Banja Luka kunt lezen op de Web-site:  

https://babalubo.blogspot.com/ 
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 Week van de Nederlandse Missionaris 

de week loopt van zaterdag 16 mei tot en met zaterdag 25 mei.  
 

                   ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ 
 

Vanuit dit gebod zetten missionarissen en  

missionair werkers zich wereldwijd in voor de meest 

kwetsbare medemensen. Dat doen ze in de meest 

moeilijke omstandigheden. Ze werken belangeloos 

en onvermoeibaar aan een wereld waarin iedereen 

gelijke kansen krijgt.  
 

Week Nederlandse Missionaris ondersteunt  

missionarissen en missionair werkers financieel in 

hun persoonlijke welzijn. Dat geeft hun  

bestaanszekerheid, waardoor ze zich volledig kunnen richten op de  

ondersteuning van de meest kwetsbare medemensen. Daarmee reikt 

onze financiële bijdrage veel verder dan geld alleen. We dragen wezen-

lijk bij aan het persoonlijk welzijn van de mensen die vanuit hun katho-

lieke identiteit hun leven in dienst stellen van het helpen van de meest 

kwetsbare medemensen vanuit de overtuiging dat ieder mens meetelt.  
 

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk 

onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden.  
 

Met het organiseren van de Pinksteractie in uw parochie maakt u het  

belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair  

werkers mede mogelijk. Uw steun is onmisbaar.  
 

De WNM hoopt van harte op uw inzet en betrokkenheid en ondersteunt u 

graag waar nodig. 

De Week van de Nederlandse Missionaris wordt elk jaar gehouden van 

Hemelvaart tot en met Pinksteren. 

 
 

Geloven in de ander. 

Samen één missie 
 

  U kunt deze actie financieel steunen door  

  een donatie te doen op: 
 

  IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11  

  T.n.v. Week Nederrlandse missionaris 

  Postadres 

  Postbus 14020 

  2501 GA Den Haag  
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Actie Kerkbalans 2026 
 

De doop van Jezus laat zien:  

God investeert in mensen. Hij opent de hemel,  

geeft Zijn Geest en spreekt Zijn liefde uit.  
 

Vraag aan de kerk vandaag:  
 

durven wij nog te investeren – in mensen,  

in gemeenschap, in toekomst?  

Actie Kerkbalans is niet alleen een financiële  

actie, maar een geloofsdaad: wij geven omdat  

wij geloven dat Gods toekomst niet stopt bij vandaag.  

Zoals Jezus zich liet dopen om ‘alle gerechtigheid’  

te vervullen, zo mogen wij ons inzetten om  

gerechtigheid en gemeenschap  

zichtbaar te maken – ook door onze gaven. 
 

***** 
Beste parochianen, 
 

Voor de actie kerkbalans 2026 heb ik in de vorige parochiemagazine  

een oproep gedaan om vooral mee te doen. Ook via andere kanalen is 

gevraagd om uw bijdrage. 
 

Wij mogen ons gelukkig prijzen,  het resultaat is, dat we over januari en 

februari 20% meer bijdrage kerkbalans mochten ontvangen. Dat is een 

geweldige opsteker voor de parochie en een grote pluim voor u als  

gever!! 

 

Indien u nog niet heeft kunnen meedoen, dan kunt u alsnog uw bijdrage 

overmaken. 

 

Hartelijk dank voor uw gift! 

U kunt uw bijdrage overmaken via een bankoverschrijving op  

bankrekeningnummer NL22RABO0157499529  

t.n.v. R. K. Parochie Maria, Moeder van God. 

 

Voor inlichtingen of vragen kunt bellen naar 06-23564260. 

Namens de Actie Kerkbalans commissie, 

Hans Karels 

            

           Vanuit de parochie 
           Maria, Moeder van God. 

2026 
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 Dankwoord aan diaken Jack Noë 
 

Recentelijk heeft diaken Jack Noë bij ons aangegeven om per 1 maart jl. 

zijn werkzaamheden binnen de verschillende geloofsgemeenschappen 

van de Parochie Maria, Moeder van God neer te leggen. 

 

Jack heeft zich gedurende maar liefst 23 jaar  

met hart en ziel ingezet voor de diverse  

geloofsgemeenschappen. In al die jaren was hij 

een vertrouwd gezicht en een warme, betrokken 

kracht voor velen. Zijn toewijding, pastorale zorg 

en oprechte aandacht voor mensen hebben diepe 

indruk gemaakt en hem zeer geliefd gemaakt  

binnen onze parochie. 

 

Wij begrijpen en respecteren zijn besluit, dat mede is ingegeven door zijn 

leeftijd en persoonlijke overwegingen. Jack heeft aangegeven de  

komende jaren meer tijd te willen besteden aan zijn familie, in de geest 

van de traditie van zijn vader en overgrootvader. Een keuze die getuigt 

van wijsheid en verbondenheid met wat voor hem het meest dierbaar is. 

 

Zelf kijkt Jack met dankbaarheid terug op zijn jarenlange dienst aan de 

Kerk, die hem al die tijd heeft gedragen en ondersteund.  

Die dankbaarheid is wederzijds. Wij zijn hem oprecht erkentelijk voor  

alles wat hij voor onze parochiegemeenschappen heeft betekend.  

 

Namens alle geloofsgemeenschappen waarin hij actief was, willen wij 

Jack Noë hartelijk danken voor zijn jarenlange, toegewijde inzet.  

Wij wensen hem nog vele mooie jaren toe omringd door zijn dierbaren.  

 

Het parochiebestuur 
 

********* 
Hemelvaart 

 

In de Bijbel wordt de hemelvaart van Jezus Christus maar kort  

beschreven. In het boek Handelingen van de Apostelen worden in het 

eerste hoofdstuk de laatste woorden van Jezus op aarde weergegeven. 

Hij vertelt zijn leerlingen dat de Heilige Geest hen zal helpen met het  

opbouwen van de kerk. Als laatste zegt Jezus dat deze Heilige Geest de 

leerlingen zal helpen met het vertellen van het evangelie tot aan de  

uiteinden van de wereld (Handelingen 1:4-8). In Handelingen 1:9 staat: 
 

Na deze woorden zagen ze dat Jezus werd omhooggeheven.  

Een wolk nam Jezus mee en die verdween uit hun gezicht. 
 

Daarna krijgen de leerlingen van Jezus de belofte dat Jezus op dezelfde 

manier zal terugkeren (Handelingen 1:11). 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelingen_van_de_Apostelen
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  R.K. geloofsgemeenschap 
  H.H. Nicolaas en Catharina 

Van de kosters 
 

Op zondag Laethare heb ik aan het eind van de viering een van onze 

kosters toegesproken met onderstaande tekst: 
 

Beste mensen, 
 

Ik wil het graag even met jullie over de 

kosters hebben. U weet wel dat zijn die 

figuren die u rond ziet scharrelen hier in de 

kerk. Vaak met een spiedend oog om te 

kijken of alles wel goed gaat. 

Tijdens de Heilige Mis soms als redder in 

de nood, als de pastoor bijvoorbeeld iets 

vergeten heeft. Hij loopt ook rond met een 

mandje en een kaars. Als dank voor uw 

bijdrage steekt hij dan alle kaarsen aan op 

de bogen naast het tabernakel. 

Hij komt als eerste hier en gaat als  

laatste weg. Zorgt dat alles klaar staat en 

weer opgeruimd wordt. En nog veel meer. 
 

Kees Greuter is zo’n iemand, en dat maar liefst al vijftig jaar!!!. 

Vanaf 1976 in de Taborkerk, ‘geronseld’ door pastoor Ton de Jong, en de 

laatste 13 jaar hier in de Nicolaaskerk. Toen ik Kees vroeg om na het 

vertrek uit de Taborkerk zijn dienst hier voort te zetten zei hij meteen 

ja, zoals ook enkele van zijn collega’s. 

Niet omdat hij in het middelpunt wilde staan, maar omdat het werk  

gedaan moest worden. 

 

Al die jaren zorgde hij ervoor dat de kerk open was, dat alles klaarstond 

voor de viering en dat het na afloop weer op orde was. Zonder veel 

woorden, zonder haast, met aandacht. Wat nodig was, werd gedaan.  

Dat was voor Kees vanzelfsprekend. 

 

Hij maakte alles mee: gewone zondagen, volle kerken met Kerstmis en 

Pasen, vreugdevolle momenten en stille, moeilijke vieringen. In al die 

jaren veranderde er veel, maar op Kees kon je rekenen. Altijd!  
 

Kees zelf vindt een afscheid eigenlijk niet nodig. Voor hem was het geen  

bijzondere verdienste, maar gewoon een taak. Stoppen wilde hij eigenlijk 

ook niet, maar de jaren beginnen ook voor hem te tellen En misschien  
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zegt dat wel het meest over hem. 

Daarom houden we het ook eenvoudig. Maar niet zonder dank.  

 

Kees, dank voor vijftig jaar trouwe dienst, je lange inzet, je  

betrouwbaarheid, je aanwezigheid, je gezelligheid en inbreng in ons 

team. Ik deed nooit vergeefs een beroep op je. Maar vooral voor je zorg 

voor deze kerk, dit gebouw en haar mensen. We wensen je alle goeds 

voor de tijd die komt. Uiteraard zien wij je nog op de traditionele  

kostersborrel.  
 

Die uitnodiging die komt er aan. 

Laten we Kees daarvoor een warm applaus geven. 

We staan niet met lege handen. 

Het parochiebestuur heeft gemeend je te onderscheiden met de officiële 

parochiespeld. 

Die mag ik op spelden, en u weet dat ik daar enige ervaring mee heb. 
 

Onder luid applaus gedaan vergezeld van bloemen en een mooie  

oorkonde. Vele felicitaties volgden. 
 

Harry Brinkman 

********* 
 

Van kerkbeheer. 
Zaterdag de 14e maart zijn we met enkele  

kosters en acolieten naar de Westbeemster ge-

gaan om enkele liturgische en religieuze objec-

ten op te halen. 
 

Zoals bekend is de Joannes de Doper kerk 

onlangs aan de eredienst onttrokken en heeft de 

gemeenschap van Westbeemster haar intrek 

genomen in de ‘Jans Kapel’. 
 

Nu hebben wij vanuit kerkbeheer de wens om bij een kerksluiting enkele 

bijzondere objecten een plek in de ‘Nicolaas’ te geven. Zo zijn de  

gebrandschilderde ramen en glazen altaarsteen uit Landsmeer evenals 

wat historisch vaatwerk en altaarbellen uit De Rijp, hier terecht  

gekomen. 
 

Uit Westbeemster hebben wij een antiek schilderij ‘Maria ten  

Hemelopneming’, een groot Heilig Hartbeeld en een mooie Godslamp 

gekregen. Alsmede enkele relikwieën, welke hier onder het altaar van de 

Nicolaas zullen worden bijgezet. 
 

We gaan als kerkbeheer nog in overleg met de pastores waar we een en 

ander, na wat restauratiewerk, zullen gaan plaatsen. 
 

U merkt het vanzelf als het zover is.       Harry Brinkman. 
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  R.K. geloofsgemeenschap 
  De Goede Herder 

 

 In memoriam 

 

Op vrijdag 27 februari j.l. is overleden mevrouw  

Tiny Haring-Stokx. Zij is 97 jaar geworden.  

 

Tiny is voor onze geloofsgemeenschap van groot  belang  

geweest. Vanaf de oprichting tot aan 2022 heeft Tiny op 

het Goede Herderkoor gezeten. Ook hoorde zij bij de 

ploeg met koffiezetters, samen met Jan en Jos Schipper, 

zorgde zij ervoor  dat er  na afloop van de viering de  

koffie klaar was. Verder was hun  huis een toevluchtsoord 

voor de 13 plus groep, menig gourmetavond  hebben we 

 daar in de schuur gezeten. Ook was Tiny in het begin, samen met an

 deren, medeverzorgster van  de catering bij de Levende Kerststal. Op 

 donderdag 5 maart hebben we afscheid van Tiny genomen. Wij wensen 

 de kinderen, kleinkinderen  en  achterkleinkinderen veel sterkte en 

 Gods zegen om dit verlies te verwerken. 

 
 

Oecumenische dienst 
 

Op zondag 31 mei, drie-eenheid zondag, is er een oecumenische dienst 

in het Kruispunt. Aanvang 10.00 uur. Deze dienst zal in het teken staan 

van 700 jaar Landsmeer en komt tot ons i.s.m. het programma Kerke-

breed. De dienst wordt voorbereid door de werkgroep Oec.diensten.   
 

 

Mijmeringen. 
 

Pasen, het voornaamste christelijke feest wat er is. We vieren dan weer 

de opstanding van de Heer uit de doden. We doen dat na een  

voorbereidingstijd van veertigdagen en de lijdensweek vol met rituelen.  

Rituelen die altijd veel indruk op mij maken.  
 

Te beginnen met de feestelijke intocht in Jeruzalem waar Hij als koning 

wordt binnengehaald. Echter een paar dagen later is er van het  

feestelijke weinig meer over. Na zijn dood op Goede vrijdag volgt dan 

het grote Paasmysterie, het moment dat de vrouwen als eerste bij het 

graf aankomen en het leeg aantreffen. Een wonderlijk verhaal. Maar het 

wordt nog wonderlijker als de leerlingen later bij elkaar zitten ergens in 

een zaal achter gesloten deuren. Ze zitten daar omdat ze bang zijn voor  
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de Joden. Daarom zit de deur op slot.  
 

Ze praten over wat er allemaal gebeurt is. Jezus heeft aan het kruis  

gehangen, dood en begraven. Ze hebben dat allemaal meegemaakt. En 

dan plotseling staat Hij daar in de kamer. Iedereen is er behalve Tomas.  
 

Ik denk dat ze allemaal stijf van verbazing stonden. Begrijpelijk dat  

Tomas toen hij het hoorde het niet geloofde. Normaal gesproken kan het 

niet.  
 

Acht dagen later als ze weer bij elkaar zitten, nu met Tomas. En daar 

gebeurt het weer. Jezus staat weer in hun midden. Nu moet Tomas het 

wel geloven want hij ziet het met eigen ogen. Geloven. Dat moeten wij 

ook. Maar zijn we allemaal niet als Tomas? Dat we eerst willen zien 

voordat wij het geloven?  
 

Wij moeten afgaan op de verhalen en getuigen die opgeschreven staan 

in de Bijbel. Van Tomas leren wij dat geloven iets persoonlijks is. En 

daar kunnen we de vraag bij stellen: doen we daar iets mee.   
 

Een mooie zin als afsluiting van deze mijmering en iets om over na te 

denken. 

Ide van der Wijk 

***** 
 

                P.S. Op de vrijwilligersdag (zondag 1 maart) werd ik  

                aangenaam verrast met de uitreiking van de zilveren   

                speld van de parochie voor meer dan 40 jaar  

                werkzaamheden in de parochie.  

                Van vele kanten werd ik gefeliciteerd.  

                Hiervoor mijn hartelijke dank.  
 

********* 
   Gebed: Kom, Heilige Geest 

 

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen 

en ontsteek in hen het vuur van uw Liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. 

En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

 

Laat ons bidden. God, door uw heilige Geest 

hebt Gij uw Licht geschonken aan hen die geloven. 

Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest 

om al wat goed is te kennen en ons voor altijd  

over zijn bijstand te verheugen. 
 

Door Christus onze Heer. 

Amen. 



26 

 

  

R.K. geloofsgemeenschap 
Sint Franciscus van Assisi 

Wist u  

 

 

        ·  Kopje koffie samen, gezellig !! 

            Het is gezellig om tijdens de koffie na de kerk een koekje   

            of iets lekkers te tracteren. Als u /jij een keertje iets wil    

            bakken of tracteren kunt dit zeggen tegen Riekje          

            Pronk.0299 401475 of 06-30261532.  

            jenrpronk@gmail.com Bedankt alvast. 

·  De viering met Pasen en Pinksteren worden gehouden om 12 uur. 

·  Per mail hopen we u ook op de hoogte te houden, indien er wat  

  speciaals is, of bij eventuele veranderingen.  

  Geef zo nodig u emailadres door aan Ina Bouwman. 

·  We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of  

  actieve parochianen. Weet u iemand , geef het door aan Emmy Maas,  

  Trees Vrolijk of Sylvia de Wit · Er nog veel meer info over onze  

  Franciscuskerk staat op de site? www.parochie-oosthuizen.nl  

  bijgehouden door Hans de Waart 
 

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan  

annettevrolijk1@gmail.com 

Voor 15- 05-2026 

De redactie in Purmerend verwerkt de info. 
 

********* 
Vreugde is de grote schoonmaak van het hart. 

 

Japans spreekwoord. 

Wist u dat ……. 
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  Bouw nieuwe schuur op Kerkhof 

  

Door de verkoop van onze kerk konden wij ook geen gebruik maken van 

achter de kerk liggende schuur. Misschien heeft u het al gemerkt, maar 

de nieuwbouw van een schuur op het kerkhof is in volle gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De verwachting is dat het eind  

april/bebeg mei in gebruik wordt  

genomen. 

Tegen die tijd zullen wij u berichten op  

welke feestelijke manier wij dit mooie  

onderkomen van onze  

tuin-kerkhofploeg, die erg enthousiast zijn, willen inluiden. 
 

********* 
5 MEI, Vredessoep in het Bonifatiushuis 

 

Ieder jaar herdenken we op 4 mei de overledenen  

van de 2de Wereldoorlog, 1940-1945. 0p onze begraafplaats. 

 

5 mei vieren we de bevrijding.  

Op deze dag willen we met een ieder die dat wil 

VREDESSOEP eten.  

Door het hele land gebeurt dit. 

 

We doen dit in het Bonifatiushuis om 12:00 uur. 

Wil u mee eten, kom dan en neem een soepkom  

en lepel mee. voor de voorbereiding willen we dat  

u zich opgeeft via whatsapp 0626759634 of een  

briefje in de brievenbus of na de  

vieringen, graag voor 30 april.  

 

 

  R.K. geloofsgemeenschap 
  St. Bonifatius 
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KLEURRIJKE FEESTEN APRIL/MEI 

 

De maand april vouwt dit jaar een royale waaier van religieuze  

feestdagen voor ons open. 
 

In de maand mei herdenken we de oorlogsslachtoffers en staan wij stil 

bij leven in vrijheid.  
 

Ook worden meerdere geloofsdagen herdacht of gevierd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 mei  

4 mei  

5 mei  

10 mei 

11 t/m 14 mei  

14 mei 

24 mei 

25 mei 

31 mei  

Dag van de arbeid 

Dodenherdenking 

Bevrijdingsdag 

Moederdag 

IJsheiligen 

Hemelvaartsdag 

Pinksteren 

2e Pinksterdag 

Heilige Drie-eenheid 

2 April  

 3 April 

 4 april  

 5 april 

 6 april  

27 april  

 

Witte Donderdag  

Goede Vrijdag  

Paaswake  

Pasen  

2e Paasdag 

Koningsdag 

 

 
 

                       uit het Bonifatiushuis  
 

Zoals bekend is er iedere 1e en 3e zaterdag van de maand een viering, 

we lezen dan de vieringen van de zondag van dat weekend. Volgt u de 

viering op zondag via tv of computer kunt u van dat missaaltje/ boekje 

gebruik maken. U mag het komen halen of vragen of iemand het bij u in 

de bus doet, u weet vast wel iemand die naar de kerkdienst gaat. In de 

maanden April en Mei, drinken we na de viering op 18 april en 16 mei, 

koffie en thee met wat lekkers.  

 

Op de begraafplaats wordt hard gewerkt aan de tuinschuur, de paaltjes 

op het plein staan vaak omhoog ivm deze werkzaamheden.  

Vrachtwagens lossen bij de kruising Driemaster vandaar gaat het per 

heftruck en daar is ruimte voor nodig. Rond het Bonifatiushuis ligt de 

bestrating er soms uit i.v.m. leidingen van water en elektriciteit. Er 

wordt heel netjes gewerkt maar u kunt er wat hinder van ondervinden.  

 

Houd u zaterdagavond 6 juni vrij, dan gedenken wij Sint Bonifatius met 

een gezellig samenzijn, na de viering in het Bonifatiushuis. 

  

In de Miewijdt is er op vrijdagmorgen om 10:30 een viering voorgegaan 

door een der dominees of kapelaan Mariusz Momot.  
 

Voor vragen kunt u bellen met het nummer voorin, of mailen, zie het 

informatiebord bij het kerkplein.  
********* 
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 INGEZONDEN 
 

De schuldenknoop: over schaamte, zwijgen en 

hoop…. en wat kunnen wij doen? 
 

Bij schulden denk je misschien aan rekeningen en cijfers, maar achter 

dat woord schuilt een knoop die mensen benauwt. Een knoop van 

schaamte, wanhoop en jarenlang zwijgen. Honderdduizenden  

Nederlanders worstelen ermee, vaak in stilte. Want hulp vragen blijkt 

veel moeilijker dan we denken. In het najaar 

ging ik in gesprek met Celine Timmerman en 

Laetitia van der Lans van de podcast  

De Dolle Maria’s.   
 

Deze twee katholieke dames zijn dol op Maria. 

Zij is een bron van inspiratie. Alle knopen die 

door haar handen gaan raken ontwart. Dat is 

hoopvol en geeft vertrouwen, zeker als we er 

zelf niet uitkomen. Op haar voorspraak durven 

we het aan.  
 

Iedereen raakt zo nu en dan verward in de  

knopen van het leven, geloof en de  

maatschappij. Knopen rond relaties en ambities, opvoeding, leven en 

dood, werk en kerk, de  

wereldproblemen en die om de hoek. Die knopen willen De Dolle Maria’s 

al pratend met een gast, proberen te ontwarren in hun podcasts. 
 

En zo zijn we dus dit keer met z’n drieën in gesprek gegaan over De 

Schuldenknoop. Ik heb verteld over mijn ervaringen als vrijwilliger bij 

Schuldhulpmaatje Purmerend. Vaak gaat er achter één schuldenknoop 

vaak andere knopen schuil. Van angst tot bureaucratie, waardoor  

mensen te lang wachten met hulp vragen. Ook hebben we gesproken 

over de impact van schulden en hoe een beetje nabijheid al licht kan 

brengen in het donker. Hoe herken je beginnende signalen? Wat kun je 

doen als buur, vriend of luisteraar? En hoe doorbreken we het taboe dat 

zoveel mensen gevangen houdt?  
 

Luister mee en ik wil u/je uitdagen het taboe te doorbreken en 

vaker de vraag te stellen: Red je het wel?  

https://dollemarias.nl/luisteren/ 
 

Om je/u en de kerken op weg te helpen heeft  

Schuldhulpmaatje een aparte website met het thema  

“Red je het wel?”. Hierop staan onder andere tips over 

een open gesprek over geld. En omzien naar elkaar bij  

 

www.redjehetwel.nl 
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levenskruispunten (zoals bijvoorbeeld ziekte, scheiding, werkloosheid). 
 

Ook is er informatie te vinden wat je als kerk kunt doen.  
 

Voor kerken zijn er webinars en materiaal  

beschikbaar om met dit thema aan de slag te 

gaan. 
 

Neem gerust een kijkje en laat je inspireren:  

https://schuldhulpmaatje.nl/edjehetwel/ 
 

Een thema-avond samen met  

Schuldhulpmaatje? 
 

Ook is het mogelijk om Schuldhulpmaatje uit te nodigen bij een  

gemeente avond, diaconie of gespreksgroep om verder te praten over 

het thema “Red je het wel”. 

Ben u hierin geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met:  

contact@purmerend.schuldhulpmaatje.nl 
 

********* 
 
Website RK Parochie Purmerend vervangen. 

 

De website RK Parochie Purmerend is nu vervangen door de website 

van: www.rkparochiemariamoedervangod@outlook.com 

en dat geeft mij een reden om u een stukje geschiedenis te geven van 

de oude website.  

Ik werd in 2007 benaderd door José van 

Sante. Zij was destijds pastor in de  

Taborkerk. Een familielid van haar had op 

haar verzoek een website gemaakt met 

gegevens over de Nicolaaskerk, de  

Taborkerk en de Doortocht. Het familielid 

wilde wel een website bouwen, maar  

daarna geen ondersteuning meer geven. 

En José wilde mij vragen omdat te gaan 

doen. Het was José bekend dat ik al  

eerder een website had gemaakt voor het liturgisch koor Ars Musica.  
 

Ik heb die taak toen op mij genomen. De website van het familielid was 

vrij statisch en elke aanpassing moest door mij gedaan worden. Ook  

bijvoorbeeld de vieringen werden elke keer door mij op de website  

gezet. Maar ook alle artikelen van de parochies werden bij aangeleverd 

en kon ik er voor zorgen dat ze op de website geplaatst werden.  
 

Hierdoor was José erg afhankelijk van mijn beschikbaarheid en kwam al 

gauw de wens omdat te vereenvoudigen. Toen zijn de eerste stappen  
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gezet om de vieringen ook door José zelf vast te kunnen leggen. Dat gaf 

José en mij weer wat vrijheid. Maar de andere artikelen moesten nog 

steeds via mij. Daarom is op een gegeven moment besloten om een hele 

nieuwe website te maken. Er zijn toen enkele bestaande websites van 

andere parochies bekeken en daar is een idee uit voort gekomen, die als 

basis heeft gediend voor de te bouwen website.  
 

Er waren een paar uitgangspunten waar de website aan moest voldoen. 

Zo moesten de Nicolaaskerk, de Taborkerk en de Doortocht ieder een 

eigen deel krijgen. En iedere parochie moest zijn eigen informatie  

kunnen aanpassen. Dus niet alleen het rooster, maar alle artikelen. En 

dat moest uiteraard met een wachtwoord beveiligd zijn.  
 

Ik ben in 2010 begonnen met de bouw en in april 2011 is de nieuwe 

website de lucht ingegaan. Er is inmiddels veel veranderd. Eerst  

verdween de samenwerking met de Doortocht en later gingen de  

Paulusparochie en Nicolaasparochie samen verder als 1 parochie.  

Dus uiteindelijk werd het een website voor 1 parochie.  
 

De laatste paar jaren heb ik toch weer de taak op mij genomen om het 

rooster op de website te plaatsen. Ook het parochiemagazine was te  

  lezen op de website. Die werd dan bij mij aangeleverd door Douwe ter 

Mull en dan kon ik hem plaatsen op de website.  
 

Vorig jaar is er door de vorming van Parochie Moeder van God de wens 

gekomen om een hele nieuwe website te maken. En dat is ook logisch na 

het samengaan van de parochies.  
 

Tijden veranderen en websites veranderen mee. Ik ben niet meer be-

trokken bij deze nieuwe website en ook dat is goed. Nieuwe mensen, 

nieuwe ideeën. Ik heb het technisch ondersteunen van de oude website 

altijd met plezier gedaan en ik heb er veel van geleerd.  
 

Ik wens alle bezoekers van de nieuwe website veel leesplezier en veel 

online informatie. 
 

Paul van der Kroon,  

webmaster oude website RK Parochie Purmerend. 
 

********* 
  Zondag 10 mei Moederdag 

 

Ongeacht wanneer of hoe het gevierd wordt,  

Moederdag is een dag om onze moeders en  

moederfiguren te eren en te waarderen voor alles wat 

ze voor ons doen. Wereldwijd laten wij dit op allerlei 

manieren zien en door de eeuwen heen is de viering 

van deze dag geëvolueerd tot wat het nu is. 
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* Vermoeide reiziger * 

 

Vermoeide reiziger, 

Welkom in dit huis, 
Hier is een stoel voor wie moe is, 

Hier is hoop voor wie verdwaald is, 
Hier is liefde voor wie vol wrok is, 
Hier is geloof voor wie twijfelt, 

Hier ben je thuis, 
Hier ben je verwacht, 

Zoals je bent, 
Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht, 
Zo dikwijls heeft hij op jou gewacht, 

Uren, dagen, maanden, jaren misschien? 
Sta even stil, 

Bewonder de schoonheid van deze kerk, 
Adem in het verleden van dit huis, 
Je eigen nieuw begin. 

Sluit je ogen, 
Word even stil. 

Want in de stilte 
hoor je de echo van Gods Woord. 

Ga even zitten, 
Hol ook hier even jezelf niet voorbij. 
Vouw je handen, 

Open je hart, 
Bid 

En als dat niet kan, 
Als je niet geloven kan omdat je pijn hebt, 
Ga dan naar je eigen huis met de groet: 

Shaloom, 
Vrede en alle goeds.  
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Kom bij ons! 

  

De KBO bijeenkomsten zijn in het Stamhuis,  

Kerkstraat 11 te Purmerend. 

Aanvang is 13.30 u en einde is rond 16.00 u  

afhankelijk van het programma. 
 

24 april  Jaarvergadering en Ik zing mijn herinnering 
 

Om 13.30 beginnen we met onze Jaarvergadering, met 

na de pauze een muzikaal programma met verhalen en 

liedjes van vroeger. Soms komt er bij een liedje van 

vroeger een herinnering naar boven of een gebeurtenis, 

die u misschien wel wilt delen. Linda Beele vertelt dan 

dat verhaal en wordt uw lied gezongen, en gespeeld op 

de gitaar door Ernst en Wout. N atuurlijk kan er worden 

meegezongen. 

Als u een herinneringen aan een lied, een verhaal of  

gebeurtenis van vroeger heeft, zou u dat dan aan mij 

willen laten weten middels een email of belletje?  

(Zie hieronder) 

Dan kan ik dat doorgeven aan Linda Beele en wordt het verwerkt in het 

programma. 
 

29 mei  Muzikale wereldreis in 90 minuten door Gert van den Born 

Een nostalgisch programma met beeld en muziek uit 

Europese landen o.a. uit:  

Duitsland, Spanje, Griekenland, 

Italië of Frankrijk met de mooie 

chansons, maar ook uit Midden -  

en Zuid - Amerika. 
 

Kortom een wereldse muzikale  

vakantie reis. 

Het gaat weer een bijzonder middag worden. 

 

 

Kom bij Ons staat er boven geschreven en  
dat betekent dat u  

ontzettend welkom bent op een van onze bijeenkomsten en  

neem ook gezellig iemand mee. 
 

Namens de activiteitencommissie 

Cecile Karels 

Tel: 0299 42 74 06 

Email: cecile.karels@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gert van den Born 
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Stichting Garrelsorgel Purmerend  
 

Concerten en bespelingen 2026 
 

Zondag 19 april, 15.30 uur: ‘Geen dag zonder Bach’! 

Traditiegetrouw opent het  

seizoen met een Bach-concert, dit jaar met organist 

Frank van Wijk en Marianne Hoek, altblokfluit. Grootse 

Bach-werken klinken vanaf het Garrels-orgel en het 

Bätz-orgel zal klinken samen met de altblokfluit. 
 

Zaterdag 30 mei, 14.00-16.00 uur: ‘Open kerk en 

de orgels klinken’. 
 

Zaterdag 27 juni, 14.00-16.00 uur: ‘Open kerk en de orgels klinken’. 
 

Zondag 19 juli, 15.30 uur: Concert ‘Orgel Plus’ 

Op veler verzoek zijn wederom te gast in de Nicolaaskerk: Victor Baena 

de la Torre, orgel, Lisette Carlebur, viool, en Femke Hulsman,  

mezzosopraan. Voor het derde achtereenvolgende jaar verzorgen zij 

weer een verrassend programma! 
 

Zaterdag 25 juli, 14.00-16.00 uur: ‘Open kerk en de orgels klinken’. 
 

Zaterdag 29 augustus, 14.00-16.00 uur: ‘Open kerk en de orgels  

klinken’. 
 

Zondag 30 augustus, 15.30 uur: Concert ‘Orgel-Plus’  

Collegium Vocale Zaandam en Barokensemble Arx Ardens o.l.v.  

Cor Brandenburg brengen in de Nicolaaskerk een motet en een mis van  

Johann Sebastian Bach. Plus orgelsoli vanaf het Garrels-orgel door de 

jonge Amerikaanse organist Michael Bennett. 
 

Zaterdag 12 september, 11.00-17.00 uur: ‘Open Monumentendag’ 

‘Open kerk en de orgels klinken’. In samenwerking met de gemeente 

Purmerend. 

15.30 uur slotconcert: Carminis Consort o.l.v. Tjalling Roosjen en  

orgelsoli vanaf het Garrels-orgel door Michael Bennett. 
 

Zondag 4 oktober, 15.30 uur: Concert ‘Orgel Plus’ 

Organist Tjeerd van der Ploeg en het Haags Koperkwartet spelen een 

programma met name bepaald door de stijlperiode ‘Noord-Duitse barok’. 

Maar ook met verrassingen! 
 

Voor de genoemde zondag-concerten is de entrée € 10 per persoon, de 
‘Vrienden van het Garrelsorgel van Purmerend’ èn jongeren tot 18 jaar hebben 

gratis toegang. Het slotconcert op 12 september is vrij toegankelijk met  
wellicht een collecte na afloop. De zaterdagmiddagen met ‘Open kerk en de  

orgels spelen’ zijn vrij toegankelijk, met ook de mogelijkheid het Garrels-orgel 
boven te bezoeken.  

De ‘Stichting Garrelsorgel Purmerend’ heet u welkom! 
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Kinderpagina 
Gebedje 
 

Zal ik U iets vertellen? 
Ik ben zo heel erg blij. 
De Heer die nu is opgestaan 
reikt ons opnieuw leven aan. 
Dat wil ik u vertellen 

en daarom ben ik blij. KLEURPLAAT 
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 Aanvraag Misintentie 
 

 

De heer/mevrouw: _____________________________ 
 

Straat: ______________________________________  Nr. ________ 
 

Postcode:  __________  Woonplaats: __________________________ 
 

Telefoonnummer: __________________________________________ 

 

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving): 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te: 

  

Purmerend op datum: __________________ 
 

De Rijp  op datum: __________________ 
 

Oosthuizen op datum: __________________ 
 

Westbeemster op datum: __________________ 
 

Schermerhorn op datum: __________________ 
 

Landsmeer op datum: __________________ 
 

Purmerend dagkapel 09:00 uur  op datum: __________________ 
 

Aankruizen wat van toepassing is. 

 

 De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op 

 IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v. 

 Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie  

 o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.   
 

 Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (achterzijde kerk) 

 in een envelop met de vermelding "misintentie". 

 En graag ruim vóór de aangevraagde datum. 

 Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar: 
 

 Dhr. J.D. ter Mull 

 Schalmeistraat 16 

 1443 XD  Purmerend 

 Telefoon: 0299 - 42 00 34   

 Email: misintenties@gmail.com    Apr./Mei ’26 
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 MISINTENTIES     maanden Apr./Mei. 
Parochie Maria, Moeder van God 

           PURMEREND 
            

           2 apr. Nelly de Winter-Zuurveld. 

           4 apr. Joop en Ger Krijger van Beuningen en overleden  

                 familie, Truus,  Homma, Annie Horstman-Vos, Rinus  

                 Deuzing, Ton van Schaik, Nelly de Winter-Zuurveld 

5 apr.  Joop en Ger Krijger van Beuningen en overleden  familie, Truus,  

       Homma, Annie Horstman-Vos, Rinus Deuzing, Ton van Schaik,   

       Jan van Wonderen, Piet en Trees Begheijn-Happé, Ad en Corry   

       Nelis-van Hooren,  Henrietta de Wolf,  Ton Mahieu, Cornelia  

       Adriana Veerman-Vrolijk, Jetze Pieter  Tolsma, Nico Karels en     

       overleden familie Karsten, Piet de Heer  en Francine, Frans  

       Groothuijzen en overleden familie, Tiny van  Klink-Kooijman en   

       overleden familie. 

6 apr.  Joop en Ger Krijger van Beuningen en overleden familie, Truus 

       Homma, Annie Horstman-Vos, Rinus Deuzing, Ton van Schaik. 

12 apr. Lou van Bavel en pastor Peter Bosma, Nelly de Winter-Zuurveld, 

       Christine Molenaar-Terhorst. 

26 apr. Cees Bart en Wim van Leeuwen, Dick Mourits en familie, .Nelly   

       de Winter-Zuurveld 

  3 mei Jan van Wonderen, Piet en Trees Begheijn-Happé, Ad en Corry 

       Nelis-van Hooren, Henrietta de Wolf, Ton Mahieu, Christina 

       Molenaar-Terhorst, Lou van Bavel en overleden familie van  

       Bavel.  

10 mei Nelly de Winter-Zuurveld. 

17 mei Piet de Wit en overleden familie. 

24 mei Cees Bart en Wim van Leeuwen, Nelly de Winter-Zuurveld, 

       Nico Karels. 

31 mei Dick Maurits en familie, Nelly de Winter-Zuurveld. 
  

            WESTBEEMSTER 
 

            Onlangs overleden: Aafje Schilder-Neefjes 99 jaar; 

                              Riet Klijn-Beers 78 jaar; 

                              Nelly Mooij-Groot 89 jaar. 

             5 apr.  Pastoor Luis Weel, Nic. Van Baar, Piet de Wit, Wim  

                   Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter  

       Wil, Jan  Vollebregt en Mieke Vollebregt-Alkemade, Henk, Rob en 

       Nico van Diepen, Overleden ouders Boots-Twint broers Sjors en  

       Joop, Overleden ouders Roet-Beerepoot, Paul Buijsman, Herman 

       van Wonderen, Aafje Schilder-Neefjes, Remco Braak,          
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5 apr.  Uit dankbaarheid en zegen over een gezin.  

19 apr. Uit dankbaarheid voor een 90 jarige, Jaapje Beuken, Ouders en  

       broers en zusters Beuken-Brouwer en broer Ries, Jan den Hartog, 

       Nic. van Baar, Leonardus Granneman en Coba Granneman-     

       Groot, Pastoor Pronk, Thea Hop-Kiebert, Piet van der Helm en    

       Leny van der Helm-Ammerlaan, Toos Kloosterboer-Schagen,  

       Ria van Eijndhoven, Judith Bleeker en overleden 

       familie, Herman van Wonderen, Om zegen over een huisgezin. 

3 mei  Piet de Wit, Nic. Van Baar, Leonardus Granneman en Coba  

       Granneman-Groot, Toos Kloosterboer Schagen, Wim Appelman,  

       Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil, Jan Vollebregt en    

       Mieke Vollebregt-Alkemade, Overleden ouders, Boots-Twint      

       broers Sjors en Joop. 

17 mei Nic. van Baar, Pastoor Pronk, Bernardus Velzeboer, Catharina    

       Velzeboer-Blaauw en dochter Jopie, Ria de Groot-Velzeboer en   

       Chris de Groot, Piet Velzeboer en Corry Hoogeveen, Thea Hop-   

       Kiebert, Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan,    

       Toos Kloosterboer Schagen, Ria van Eijndhoven, Aafje Schilder-  

       Neefjes, Pastoor Luis Weel, Henk, Rob en Nico van Diepen,  

       Ouders Roet-Beerepoot, Paul Buijsman, Om zegen over een      

       huisgezin. 

24 mei  Henk, Rob en Nico van Diepen, Nic. Van Baar, Pastoor Luis Weel, 

       Judith Bleeker en overleden familie, Herman van Wonderen, Om  

       zegen over een huisgezin.  
 

           OOSTHUIZEN 
 

           5 apr. Henk en Tiny Weenink, Tiny Groenewoud- Bibo, 

                 Overleden fam. de Wit-Rijper, Ellie Schilder- de Wit,  

                 Overleden familie Bouwman-van der Geest, Theo en  

                 Astrid Vrolijk, An de Hollander, Wim Vrolijk 

12 apr. Wim Vrolijk. 

26 apr. Nelly en Nathalie de Waart- van Eyk, Elbertus Wilhelmus en  

       Alie Pronk- Jansen, Nic en Bep de Wit-Zuurbier, Wim Vrolijk 

10 mei Overleden fam. de Wit-Rijper, Ellie Schilder- de Wit, Wim Vrolijk, 

       Overleden fam. Neefjes- Bibo, Overl. fam. Bouwman- van der    

       Geest,  Henk en Tiny Weenink. 

24 mei  Nelly en Nathalie de Waart- van Eyk, Theo en Astrid Vrolijk en   

       overleden fam. Zomer-van der Gun, Wim Vrolijk. 
 

De RIJP 
 

4 apr.  Nico Beumer en overleden familie, Joop Beumer en  

      Tiny Beumer-Boos, Ko Kolk en overleden familie     

      Kolk-Fontijn, Anton en Riet de Boer-Schipper, Jan    

      en Annie, Scholten-Koppes, Kees Mul,              
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4 apr.   Jan en Annie Bakker-Mul, Klaas en Aafie de Vries-Duin, Gerda    

       Schouten-de Vries en Jan de Vries, Henk Poel, Ek en Annie  

       Taam -Twint, Niek van der Heide, Nico en Frank de Lange, Niek   

       en Ans Stoop-Appelman, Overleden familie Twint-v.d. Nes, Jan   

       Twint, Henk Hoek, Piet en Truus Poel-Huibers. 
18 apr. Nico Beumer en overleden familie, Joop en Tiny Beumer-Boos, 

       Wil Meeuwisse, Henny Abels, Wil Abels en familie Abels-Banis, 

       Rina Klijn-Twint, Annie Smit-Twint, Piet en Truus Poel-Huibers 

       Jaap van Diepen. 

2 Mei   Nico Beumer en overleden familie, Joop en Tiny Beumer-Boos, 

       Henny Abels, Wil Abels en familie Abels-Banis, Henk Poel, Kees   

       Mul, Anton en Riet de Boer-Schipper, Ko Kolk en overleden 

       familie Kolk-Fontijn 

16 mei Nico Beumer en overleden familie, Joop en Tiny Beumer-Boos, 

       Wil Meeuwisse, Jan en Lida Jordaan, Rina Klijn-Twint, Annie Smit 

       -Twint, Piet en Truus Poel-Huibers, Niek en Ans Stoop-Appelman 

       Jan Twint. 
 

Allen voor de Rijp: 

Zijn er misintenties niet goed doorgekomen of een aanvulling, 

graag een berichtje naar: st-boni2021@outlook.com of een briefje in de 

brievenbus van het Bonifatiushuis  
 

********* 
 

 

 

Waar je ook bent 
 

Waar je ook bent 

ik zou het niet weten 
niet in afstand of tijd te meten 

maar ik heb je bij me 
diep in mij 

daarom ben je zo dichtbij. 
 

Toon Hermans 

 

mailto:st-boni2021@outlook.com
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Dienstenrooster maand april  
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Dienstenrooster maand mei 
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 Eucharistie op de radio, televisie en computer 
 

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze 

eigen Nicolaaskerk rechtstreeks te volgen via:  

YouTube: Kanaal: Parochie Maria Moeder van God,  

aanvang 10:00 uur.  

Of op RTV Purmerend:  

Voor Purmerend op Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390.  

Voor Landsmeer op Ziggo kanaal 34.  

Vanaf 1985 is wekelijks het programma Kerkebreed op de Lokale  

Omroep Landsmeer te beluisteren. Kerkebreed is het programma van 

de gezamenlijke kerken van Purmerend, Landsmeer en Amsterdam-

Noord. Het is te beluisteren op zaterdag van 19:00 tot 20:00 uur, met 

herhalingen op zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 10:00 

uur. U kunt Kerkebreed ook beluisteren op RTV Purmerend op zondag 

van 09:00-10:00 uur. Meer informatie vindt u op www.kerkebreed.nl 

Het levensbeschouwelijke programma bevat informatie over de  

kerkdiensten, een cursief, achtergrondverhalen en aankondigingen van 

evenementen en activiteiten. 

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken 

op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2. Dit zelfde 

geldt voor de Eucharistieviering vanuit de: Basiliek Sint Bavo in  

Haarlem deze is te volgen via You Tube. 
 

********* 
Actuele berichten, vieringen en het Parochiemagazine  

treft u aan op onze website: 

https://www.rkparochiemariamoedervangodkerkpurmerend.nl 

en ook op Facebookpagina@Nicolaas600 
 

 

 

 

http://www.kerkebreed.nl
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 Financiën 

     
 

Geef vandaag  

voor de kerk van Morgen  
 

Scan de Qr-code of maak uw bijdrage over op:  
NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.  

R.K. Parochie Maria, Moeder van God  
 

Geloof samen vieren. 
 

Stichting Bouwen aan Banja Luka            NL52 INGB 0005 3792 86  

ANBI goedgekeurd                                         
 

Misintenties: 
  

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op  

rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.  

Interparochiële Stichting Nicolaas– en Paulusparochie o.v.v. 

Misintentie en de gewenste naam. 
 

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)  

in een envelop met vermelding “misintentie”. 
 

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar: 

Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend 

Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com 
 
 

 

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze  

parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618) 

RSIN Nr. 824.112.088 

Invullen bij aangifte: d.m.v. “belastingdienst anbi“ naam invoeren:  

Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijp.  

 

 

 

Vieringen Nicolaaskerk 
 

Dinsdag   09:00 uur  Eucharistie- of Communieviering. 

Zaterdag 12:00 uur  familieviering (zie rooster). 

Zondag   10:00 uur   Eucharistieviering. 

2026 
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Bestuur  

R.K. Parochie Maria, Moeder van God 
 

Carlos Fabril               Voorzitter              06 - 27 07 87 77 

Marielle de Jong-Bakkenist   Secretaris              06 - 53 70 51 34  

Irma van Moergestel        Penningmeester        06 - 43 83 76 76 

Frank de Wit               Bestuurslid             06 - 55 34 66 11  

Mariusz Momot             Parochiekapelaan       06 - 27 40 23 68 
 

Website:         www.rkparochiemariamoedervangodkerkpurmerend.nl 

Email:           parochiemariamoedervangod@outlook.com 

Penningmeester: penningmeestermmg@gmail.com  

 

Bestuur R.K. Nicolaaskerk Nicolaasteam (NT) 
 

Carlos Fabril          Parochie pastoor Voorzitter   06 - 27 07 87 77 

Mariusz Momot        Parochie kapelaan           06 - 27 40 23 68 

Hans Karels           Penningmeester              06 - 23 56 42 60 

Henk Dinkgreve       Secretaris                   0299 - 46 12 57 

Irene Rutte           Parochieadm./Banja Luka      06 - 13 04 65 82  

Frans Vlaar           Kerkbeheer                  06 - 39 00 08 93 

 

Parochiële Caritas Instelling (PCI) 
 

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster 

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11 
Email: PCIPolderland@gmail.com   
Raad van Advies (RvA)  
 

Voor aanmeldingen: 

24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt u bellen met de “Stille Hulp” 

telefoon 06 - 13 56 52 88. Zo nodig wordt er een afspraak gemaakt met  

2 vrijwilligers van de Caritas/Diaconie om uw hulpvraag te beoordelen. 

Afspraaklocatie: ‘t Huisje Achter de Kerk 4, 1441 BE Purmerend. 

 

Verschijningsdata Parochiemagazine 4e seizoen zijn:  
                                                

                        juni/juli                  27/05-29/05-’26 

                        augustus/september      28/07-31/07-’26 

           5e seizoen:   oktober/november        30/09-03/10-’26 

                        december/januari         02/12-05/12-’26 

                        februari/maart           27/01-30/01-’27 

                        april/mei                 31/03-03/04-’27 

                        juni/juli                  27/05-29/05-’27 

                        augustus/september      28/07-31/07-’27 

                               

 

 

http://www.rkparochiemariamoedervangodkerkpurmerend.nl

