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10 Januari t/m 9 februari actie Kerkbalans 

2 februari Maria-Lichtmis 
18 februari Aswoensdag 

18 februari t/m 4 april 40-dagentijd 
21 maart de Stille Omgang 

19 maart Heilige Sint Jozef 
29 maart t/m 5 april De Goede Week 

Aswoensdag 

Bidden Vasten Geven 
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R.K. Geloofsgemeenschap 

H.H. Nicolaas en Catharina 

Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63 

B.G.G.      Tel. 0299 - 46 12 57  
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

De Goede Herder 

Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Bonifatius 

De Rijp    Tel. 06 - 26 75 96 34 

 

 Bereikbaarheid pastores: 
 

Pastoor Carlos Fabril                      Diaken Marcel Kaaijk 

Mobiel: 06 - 27 07 87 77                  Mobiel: 06 - 20 97 39 92  

email: Padrecarlosfabril@hotmail.com        email: m.kaaijk@chello.nl 
 

Kapelaan Mariusz Momot                  Diaken Jack Noë 

Mobiel: 06 - 27 40 23 68                   Mobiel: 06 - 51 70 90 00 

email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com  

 

  Pastoraal bezoekgroep 
 

Contactpersoon: Mevr. G.M. ter Mull 

Telefoon: 0299 - 42 00 34,         Email: g.m.termull@chello.nl 

 

  Colofon  4e jaargang, nr. 4 oplage 2000 
 

Parochiemagazine is een uitgave van de 

R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

Deze verschijnt 6x per jaar. 
  
Redactie:   Annemiek Nuijens  

Lay-out:   Douwe ter Mull 

Redactieadres: Email:  Parochiemagazinemmvg@gmail.com 
 

Druk:  Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend 

Bezorging en klachten tel: 06 - 13 04 65 82 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden April/mei 

moet 17 maart 2026 op het redactieadres liggen. 

 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Franciscus van Assisi 

Oosthuizen    Tel. 06 - 46 84 70 43 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Joannes de Doper 

Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Onze Lieve Vrouwe Geboorte 

Schermerhorn  

Purmerend Landsmeer De Rijp Schermerhorn Oosthuizen Westbeemster 
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Redactioneel 
 

Als dit redactioneel wordt geschreven aan de vooravond van de deadline, 

zitten we midden in een “Code Oranje”. Het advies is afwachten totdat 

de wegen weer begaanbaar zijn. En dat bij aanvang van de week van 

Het Gebed. Efeziers 4 1-13, het thema dit jaar, roept gelovigen op om te 

leven in eenheid, nederigheid en liefde. Dat is nog eens iets anders dan 

leven als “een voetstap in dooiende sneeuw”. Nog even en we kunnen op 

weg in deze editie van het Parochiemagazine naar Maria Lichtmis,  

Aswoensdag en Palmzondag, kortom richting voorjaar. Ik kan niet 

wachten. Vergeet de Actie Kerkbalans niet! Zonder uw bijdrage wordt 

het “Code Rood”. 
 

Annemiek Nuijens 
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  Gebed op Aswoensdag  
 

God van alle leven, 

wij bidden tot U: 
Zet ons in beweging 

naar onze binnenkant,  
naar andere mensen  
en naar U.  

Maak ons bewust  
van onze kleinheid,  

maar ook van de  
kracht van de liefde.  

En blijf ons nabij en  
schenk ons hoop  
op een nieuwe morgen. 

Dat vragen wij U  
voor vandaag en morgen  

bij het begin van  
deze veertigdagentocht. 
Amen. 
 

Lotte Beernaert, pastor in Regina Coeli  
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Woordje van de pastoor 
 

Beste broeders en zusters, 
 

Met vreugde en dankbaarheid zijn wij het  

nieuwe jaar 2026  

binnengegaan. Voor mij betekent dit bovendien 

het begin van mijn tweede jaar hier in deze  

parochie en binnen het Dekenaat Purmerend. 

Het vervult mij met diepe dankbaarheid dat ik samen met u Kerk mag 

zijn: zorgend voor Gods Kerk en, midden in deze wereld, een levend  

teken proberen te zijn van liefde, trouw en geloof. 

 

De afgelopen Kersttijd heeft ons daarin opnieuw gesterkt. In de geboorte 

van Christus is het Licht in ons midden opnieuw verschenen, een Licht 

dat de duisternis overwint, onze harten verwarmt en ons geloof  

vernieuwt. Dit Licht hebben wij mogen ontvangen en we mogen het 

doorgeven. Met de vreugde van dit grote feest zijn wij het nieuwe jaar 

begonnen, gedragen door de belofte dat God met ons meegaat, elke dag 

opnieuw. 

 

Graag wil ik u allen hartelijk danken voor de mooie kerstkaarten en de 

warme, troostende woorden die ik heb mogen ontvangen. In deze  

gebaren heb ik opnieuw mogen ervaren dat God mij hier weer een  

familie heeft geschonken: een geloofsgemeenschap waarin ik mij thuis 

voel en waarin wij samen ons geloof mogen verdiepen en beleven.  

 

De toekomst ligt in Gods handen; wij kunnen haar niet voorspellen of 

beheersen. Toch laat onze Moeder Kerk ons niet zonder richting. Door de 

liturgie begeleidt zij ons stap voor stap op onze levensweg en laat zij 

ons, al vooruitkijkend, iets zien van wat ons te wachten staat.  

 

  Op 2 februari vieren wij Maria Lichtmis,  

het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. Maria en Jozef 

brengen hun Kind naar God, zoals elke gelovige geroepen is zijn leven 

aan Hem toe te vertrouwen. Christus wordt daar door Simeon “het Licht 

voor alle volkeren” genoemd. Het kaarslicht dat wij op deze dag  

zegenen, herinnert ons eraan dat wij zelf dragers van dit Licht mogen 

zijn, geroepen om hoop, geloof en liefde uit te stralen in ons dagelijks 

leven. 

 

Na deze periode worden wij al snel door de Kerk binnengeleid in de 

Veertigdagentijd. Dit is een bijzondere tijd van genade, een weg van be-

zinning, gebed en bekering. De Kerk nodigt ons dan weer uit om stil te 

staan bij ons leven, om los te laten wat ons van God verwijdert en om 

ons hart opnieuw te richten op Christus. De Veertigdagentijd bereidt ons 

voor op het Paasmysterie: het lijden, sterven en verrijzen van de Heer, 

het hart van ons geloof en de bron van onze hoop. 
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In deze weg naar Pasen worden wij in de maand maart ook bemoedigd 

door het feest van de heilige Jozef. Sint Jozef is een stille, maar 

krachtige getuige van geloof. Hij spreekt geen woord in de Schrift, maar 

zijn daden spreken boekdelen. Hij leert ons vertrouwen op God, trouw 

zijn in het kleine en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. In een we-

reld vol onzekerheid blijft hij voor ons een voorbeeld van  

standvastigheid, zorg en liefde. 

 

Broeders en zusters, er ligt veel voor ons in het verschiet. Als Gods volk 

onderweg naar het beloofde land mogen wij elkaar de hand reiken en 

elkaar vasthouden, zodat niemand verloren gaat. Samen, als  

geloofsgemeenschap, blijven wij op weg, geleid door Christus zelf, het 

Licht van de wereld. 

 

Ik wens u alsnog een gezegend nieuw jaar toe, vol devotie, innerlijke 

kracht en inspiratie.  

 

Met een hartelijke groet en zegen, 

Pastoor Carlos Fabril 

********* 
 

Licht van de nieuwe wereld 
 

Maria Lichtmis is ook het ‘Feest van de Opdracht van de 

Heer’, zoals dat opgetekend is in het evangelie van Lucas.  

Geheel volgens de toen geldende Wet van Mozes trokken 

Jozef en Maria veertig dagen na de geboorte van hun kind 

naar de tempel om hun eerstgeboren zoon op te dragen 

aan God.  

Maria Lichtmis wordt dus op 2 februari gevierd, omdat dat 

39 dagen na kerstmis, de geboorte van Jezus, is.  

Het opdragen van het kind aan God ging gepaard met de 

rituele reiniging van de moeder zoals hierboven  

beschreven. 

In de tempel werden Jozef en Maria benaderd door de  

oude man Simeon. God had Simeon beloofd dat hij niet 

zou sterven, voordat hij de Messias gezien had.  

Toen de oude man Maria, Jozef en hun kindje zag, wist hij het meteen: 

Dat kindje was Jezus, de Messias.  

Simeon beschrijft hem als ‘licht van de nieuwe wereld’.  

Dit is een verklaring waarom die dag gesproken wordt over een 

‘lichtmis’. De uitspraak van Simeon wordt herdacht door kaarsen te  

wijden en lichtprocessies in de kerk te houden. Tijdens Maria Lichtmis 
wordt ook het lied gezongen dat Simeon zong toen hij Jezus zag. 
 

********* 
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Inleiding: 

Voor zover ik dat nog niet gedaan heb, wens ik u allen een voorspoedig 

en Gezegend 2026 toe. 

  

Pastoraal woord   
 

Terwijl de laatste mensen zich nog aandienen om elkaar een Gezegend 

Nieuwjaar toe te wensen, ben ik reeds begonnen met dit schrijven. Het 

is 7 januari en het sneeuwt. De sneeuw en gelijk ook de gladheid zorgen 

dat de wegen onbegaanbaar zijn, waardoor half Nederland zijn ding niet 

kan doen. We worden aangezet tot nadenken, terug te gaan naar de  

basis. Hoewel het voor kinderen natuurlijk een feest is om in de sneeuw 

te spelen, is het een ramp voor de ouderen. We merken dat natuurlijk 

ook in de kerk. De opkomst bij sneeuw en gladheid is minimaal.  

Terecht dat de ouderen onder ons zeggen: ik neem het risico niet om 

mijn heup te breken of brokken op te lopen. Ik blijf thuis en volg de  

Eucharistie wel via de televisie. Maar volgens mij kan dit ook anders.  

Ik kom hier nog op terug ** 
 

We hebben de Kersttijd na 11 januari met het feest van de Doop van de 

Heer verlaten. Een periode waarin we het Licht van de Wereld mochten 

ontvangen en aanbidden. Door dit Licht te ontvangen, dit Kind in ons op 

te nemen, werden wij uitgenodigd om ook zelf het Licht te zijn voor  

anderen. Om te helpen op de weg van Jezus  Christus, de weg van  

liefde, vrede en gerechtigheid.  

De Tijd door het jaar, die nu aangebroken is, zal dan eindigen op  

Aswoensdag 18 februari. Dit is het begin van de Veertigdagentijd voor 

Pasen, oftewel de Vasten.  
 

De Vastentijd kenmerkt zich veelal door onthouding op velerlei  

gebieden. Zelf probeer ik het dagelijkse stramien te doorbreken om het 

ene glaasje wijn per dag niet te 

drinken en me zoveel mogelijk te 

richten op kerkelijke zaken.  

Dat is voor ieder natuurlijk  

anders, want moeten is er niet 

meer bij!!  Maar onthouding is 

ook een overwinning op jezelf en 

dat kan geen kwaad. Dat hebben 

we wel eens nodig.  

Natuurlijk kunnen we ook meewerken om de voedselmand met z’n allen 

te vullen voor de minder bedeelden. Of om ons in te zetten voor Banja 

Luca; u weet wel: voor dat gezin in Bosnië  met dat lekkend dak en met 

schimmel op de muren. Of voor de Vastenactie. (zie vastenactie.nl)  
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Stille Omgang: Zaterdag 21 maart 2026 
 

Heel mooi is het elke keer weer om de Stille Omgang 

in Amsterdam mee te lopen. Om als gemeenschap, als 

zusters en broeders met elkaar in stilte op te trekken, 

daar in dat roerige Amsterdam. Op weg naar  

Amsterdam beginnen we in de bus met het bidden van 

de Rozenkrans.. Voor mensen die het te laat gaan vin-

den om de volgende dag alsnog in de Nicolaaskerk 

aanwezig te zijn het volgende: 
 

Dit keer zijn we vóór 00.00 uur thuis!!. 

Dus meldt u aan !! 

Zie artikel op pagina 14 van dit Parochiemagazine. 
 

In de Vastentijd zijn er ook nog belangrijke kerkelijke feestdagen. Zo 

hebben we op 19 maart de feestdag van de H. Jozef en op 25 maart de 

Aankondiging van de Heer, oftewel Maria Boodschap. 
 

Palmzondag,  

het begin van de Goede Week, is dit jaar op 

29 maart. Een feestelijke dag die ons  

herinnerd aan Jezus die op een ezel binnen 

gehaald werd als Koning. 

Ook onze (klein)kinderen worden in de  

gelegenheid gesteld om met hun  

zelfgemaakte Palmpasen deel te nemen aan dit feest. Misschien is het 

mogelijk om na afloop van de Dienst gezamenlijk met de kinderen een 

bezoekje te brengen aan een verzorgingshuis om hun gemaakte  

Palmpasen weg te geven aan de zieken. 

Zo mogen kinderen vreugde geven aan zieken op palmzondag. 

Voor ons allen wordt speciale aandacht gevraagd voor het Paastriduüm. 

  

Witte Donderdag 2 april en Goede Vrijdag 3 april. 

Paaszaterdag 4 april met aansluitend de Paasnacht. 
 

Bijzonder om op deze dagen Jezus te volgen + te bidden. Dit met als 

hoogtepunt de vreugde om de Verrijzenis van Christus te vieren. 
 

Maar voor het zover is wil ik eerst een groot verzoek indienen aan u  

allen die onze parochie een warm hart toedragen. Iedereen weet  

inmiddels wel, en in bijzonder Purmerend, dat er jongeren zijn die zich 

hebben aangemeld in onze kerken. Maar ook, dat ouderen in aantal nog 

steeds de overhand hebben. Deze laatste groep vraagt bovendien  

aandacht en zorg welke het kleine pastoresteam graag wil geven. Voor 

de overige klussen zijn we nu aangewezen op vrijwilligers die de be-

staande groep wilt helpen. Daarom deze oproep aan zij die kunnen en 

willen: 
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Vrijwilligers gevraagd 
 

     * Om oudere vrijwilligers bij te staan. 

     * Om de kerk meerdere dagen open te stellen 

 * Om te assisteren in de drukkerij. 

 *  Voor alle voorkomende klussen. 
 

 Opgave: diaken Marcel Kaaijk 
 

Halen en brengen bij gladheid of ander  

ongemak. 
 

Zorgdragen voor onze gemeenschap betekent je beschikbaar houden om 

te helpen. Geef u op om chauffeur te zijn voor zij die naar de kerk  

willen, maar niet kunnen. Bel of mail naar diaken Marcel Kaaijk. 
 

Zij die niet kunnen komen naar de Nicolaaskerk. 
 

Bel of mail naar diaken Marcel Kaaijk 

06-20973992  of m.kaaijk@chello.nl 
 

Ik wens u een Gezegende tijd toe met veel vreugde. Diaken M.Kaaijk 

********* 
 

 

Wat is de Veertigdagentijd? 
 

 Periode: Van Aswoensdag tot Stille  

   Zaterdag (de zaterdag voor Pasen). 

 Doel: Voorbereiding op Pasen, een tijd  

   van boete, bekering en gebed. 

 Symboliek: Herinnert aan de 40 dagen dat Jezus in de woestijn was  

 en de 40 jaar dat de Israëlieten in de woestijn zwierven.  
 

Hoe wordt deze tijd beleefd? 

 

 Vasten: Veel mensen laten iets staan, zoals alcohol, suiker, vlees,  

 tv of sociale media. 

 Inkeer: Het is een periode om te reflecteren op jezelf, anderen en  

 God. 

 Genadetijd: Een moment om stil te staan bij genade en los te  

   komen van dagelijkse drukte.  
 

De telling van 40 dagen 
 

 De kalender telt 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen, maar de  

   zondagen worden niet meegeteld omdat het feestdagen zijn. 

 Zes weken x zeven dagen = 42 dagen, plus de 4 extra dagen 

(Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag)  

  geeft 46 dagen, waar de 6 zondagen van afgetrokken worden.  

 

 

mailto:m.kaaijk@chello.nl
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VIEREN:  Liturgische kalender A jaar, 26 
 

 

 

 

  

 

 

 

            Zondag 1 februari kleur groen 

            Vierde zondag door het jaar  
 

            Gelukkig wie luistert  

            naar de Heer  
 

              Tijdens de wintermaanden gaan veel mensen op winter  

              sport. Als je wilt skiën heb je twee dingen nodig: bergen  

              en sneeuw. Je gaat met een skilift naar de top van de    

              berg om er vervolgens vanaf te suizen. Vandaag horen   

              we hoe Jezus een berg opgaat. We mogen rustig  

aannemen dat Hij dat te voet deed en niet met een skilift. Ook zoeft Hij 

niet direct naar beneden. Eenmaal boven gaat Hij zitten en zijn  

gedachten dwalen omhoog, naar zijn Vader. Dan dalen ze af naar de 

aarde, naar de mensen en spreekt Hij goddelijke woorden. Gelukkig  

allen, die samen met de leerlingen, de berg mogen opgaan en  

luisteren naar wat Jezus ons zegt.  
 

8 februari kleur groen 

5e Zondag door het jaar 
 

Complimenten krijgen  
 

Iedere ouder of leraar weet het: als je kinderen of leerlingen een compli-

ment geeft, bereik je veel meer dan wanneer je ze voortdurend wijst op 

hun fouten of tekortkomingen. Een pluim voor iets wat je gedaan hebt, 

doet je stralen. Daar groei je van. Je raakt nog meer gemotiveerd om 

wat je doet, goed te  

doen. Vandaag geeft Jezus ons de grootst denkbare complimenten: 

‘Jullie zijn het zout van de aarde en het licht in de wereld!’ Zoals Jezus 

zelf het licht voor de wereld is, zo mogen wij dat ook zijn! Wat een voor-

recht dat Hij zo’n groot vertrouwen in ons stelt!  
 

15 februari kleur groen 

6e Zondag door het Jaar 
 

 Ruimte om te leven  
 

Zoveel zaken zijn in beweging. Vanuit allerlei hoeken wordt ons  

verteld hoe we in deze tijd het beste ons leven kunnen leiden. De een 

verkondigt dit en de ander dat. Waar vind je houvast? In Jezus’ dagen 

was het niet veel anders. Jezus spreekt op een berg een rede uit om de 

mensen meer duidelijkheid te geven. Hij geeft aan welke weg ze kunnen 

gaan, hoe ze een zinvol leven kunnen leiden, een pittig leven, een leven 

dat ruimte biedt, waarin je uitgroeit tot de mens die je zijn kunt. Er  

lopen al steeds meer mensen achter Hem aan. Vandaag staan we erbij 

stil wat wij met Jezus’ woorden kunnen  
 

 

1e Lezing:  Sef. 2,3; 3, 12-13 
2e Lezing: 1 Kor.1, 26-31 
Evangelie: Mt. 5. 1-12a 

1e lezing:  Jes. 58, 7-10 
2e lezing: 1 Kor. 2, 1-5  
Evangelie: Mt. 5, 13-16 

1e lezing:  Sir. 15, 15-20 
2e lezing: 1 Kor. 2, 6-10 
Evangelie: Mt. 5, 17-37 of  
20-22a. 27-28. 33-34a. 37 
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 18 februari kleur paars 

 Aswoensdag 

 

Vergankelijkheid  
 

Aswoensdag is niet de afsluiting van Carnaval. Het is een startdag: we 

gaan op weg! Aswoensdag is de eerste van de veertig dagen die ons  

bij Pasen zullen brengen. We richten ons nu al op het licht van Pasen dat 

komen zal, ondanks de krachten die het tegenwerken: het onrecht in 

onze wereld, het kwaad in ons eigen hart, onze weerstand of onwil om 

ons door het evangelie te laten gezeggen. Op deze dag stellen we een 

gebaar: we worden getekend met as, symbool van vergankelijkheid,  

van het onherroepelijk einde van alle dingen. We horen ook de oproep 

tot ommekeer, tot herstel en vernieuwing. Vandaag maken we  

hiermee een begin.  
 

22 februari kleur paars 

1e Zondag van de Veertigdagentijd 
 

Wat is ons heilig?  

 

Wat is ons heilig? Voor wie gaan we door het vuur? Waarvoor laten we 

alles staan? Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd is het goed 

om stil te staan bij wat ons heilig is. Jezus gaat ons hierin voor.  

In de evangelielezing van vandaag horen we hoe Hij bevraagd wordt 

door de duivel. En één ding wordt duidelijk: Jezus heiligt zijn Vader in de 

hemel. Zijn relatie met God gaat Hem boven en voor al het andere.  

Laten we in deze veertig dagen het spoor van Jezus volgen en God  

heiligen op onze weg naar Pasen.  
 

1 Maart kleur paars 

2e Zondag van de Veertigdagentijd 
 

Het zal goed komen  

 

Elk jaar lezen we aan het begin van de veertigdagentijd het evangelie 

van de gedaanteverandering van Jezus. In dit verhaal klinken andere 

verhalen mee: de veertig dagen die Jezus in de woestijn verbleef en de 

veertig jaar die het volk van Israël in de woestijn doorbracht. Ook ons 

be�staan lijkt dikwijls op een tocht door de woestijn. Het verhaal van de 

gedaanteverandering van Jezus wil ons hierbij bemoedigen. Het maakt 

duidelijk dat het leven meer is dan wat wij hier en nu ervaren. Ook ons 

wacht eens de ervaring van Pasen.  
 

8 Maart kleur paars 

3e Zondag Veertigdagentijd 
 

Nieuw inzicht 

 

Op een onverwacht moment kan het je zomaar gebeuren dat je de  

dingen om je heen anders waarneemt. Alsof je er met andere ogen  

1e lezing:   Joël 2, 12-18 
2e lezing:  2 Kor. 5, 20-6,2  
Evangelie:  Mt, 6, 1-6. 16-18 

1e lezing:   Gen. 2, 7-9; 3, 1-7 
2e lezing:  Rom 5, 12-19 of  
12, 17-19 
Evangelie:  Mt, 4, 1-11 

1e lezing:  Gen 12, 1-4a 
2e lezing:  2 Tim. 1, 8b-10  
Evangelie: Mt. 17, 1-9 

1e lezing:  Ex. 17, 3-7 
2e lezing:  Rom. 5, 1-2.5-8 
Evangelie: Joh.4, 5-42 
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naar kijkt. Door de ontmoeting met een ander bijvoorbeeld of door een 

uitwisseling of gesprek. Er is niets zo gewoon en vertrouwd als water, 

totdat... juist dat zo vertrouwde water een andere of onvermoede  

betekenis voor je krijgt. Het kan levend water voor je worden, water dat 

onmisbaar is voor een rijke en gezegende oogst. Vandaag vernemen we 

in het evangelie woorden die daarover gaan.  
 

15 Maart kleur rose 

4e Zondag Veertigdagentijd 
 

 Met de ogen van God  
 

We zitten midden in de veertigdagentijd; tweeëntwintig vastendagen 

hebben we al achter de rug en nog achttien voor de boeg. Vandaag is 

het halfvasten, een zondag met een feestelijk tintje, want de kleur is 

niet paars, maar roze: alsof het wit van Pasen al door het paars heen 

schijnt. Het is het licht van Christus dat over ons opgaat. Zonder dit licht 

kunnen we niet leven. Over licht en duisternis gaat het vandaag, over 

zien en niet zien, over uiterlijk en innerlijk zien. Vandaag worden wij  

gezien – door Jezus zelf. En wij leren te zien – met zijn ogen.  
 

22 Maart kleur paars 

5e Zondag Veertigdagentijd 
 

 Wat niet kan, kan wel  
 

Het overkomt ons allen: dat we aan een graf staan, omdat we een  

geliefde aan de dood verloren. Wat een pijn doet zo’n verlies, welke  

heftige emoties kunnen ons dan beroeren! Tegenover de dood voelen we 

ons machteloos. Grote vragen dringen zich op, die nauwelijks te  

beantwoorden zijn. Vandaag horen we in het evangelie dat Jezus aan het 

graf staat van een geliefde vriend: Lazarus. Jezus wekt hem tot leven. 

Zo doet Hij wat Hij met tal van tekenen heeft laten zien: Hij maakt het 

onmogelijke mogelijk.  
 

29 maart kleur rood 

Palmzondag 
 

  Ik zal er zijn  
 

Hier in ons midden staan de palmtakken, geplukt van de buxus semper-

virens, een struik die de hele winter door groen blijft ondanks de kou. 

Deze takjes willen een her�innering zijn aan de intocht van Jezus in  

Jeruzalem, de stad van de mensen. Daar begon aan Hij aan de laatste 

etappe van zijn leven. Dat is wat wij in de komende week, de Goede 

Week, gaan gedenken. Vandaag 

maken wij een begin met deze heilige week. Laten wij gaan staan voor 

het evangelie van Palmzondag.  
 

 

1e lezing:  1 Sam. 16, 1b.6-7.10-13a 
2e lezing:  Ef. 5, 8-14 
Evangelie: Joh. 9, 1-41 
Zondag Laetare 

1e lezing:  Ez. 37, 12-14 
2e lezing:  Rom. 8, 8-11  
Evangelie: Joh. 11, 1-45 

1e lezing:  Jes 50,4-7  
2e lezing:  Fil 2, 6-11  
Evangelie: Mat 26,14-27, 66 
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 1 Kor.  1 Korintiërs  Ex.  Exodus  Joël  Joël

 1 Sam.  1 Samuël  Ezech.  Ezechiël  Joh.  Johannes

 2 Kor.  2 Korintiërs  Fil.  Fillipenzen  Matt.  Mattheüs

 2 Tim.  2 Timoteüs  Gen.  Genesis  Rom.  Romeinen

 Ef.  Efeziërs  Jes.  Jesaja  Sef.  Safanja

Afkortingen behorende bij de Bijbelteksten. 

 

 

 

 

 

 

 

LEREN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Heilige Communie (EHC) 

 

Zondag 18 januari van 12.00 - 13.30 uur is de  

1e EHC les, in de Catharinazaal van onze kerk.  
 

De communicanten ontvangen ongeveer om de  

2 weken les van afwisselend Pastoor Carlos,  

Kapelaan Mariusz, Diaken Francis en catechiste 

Greetje.  

 

Het EHC Feest is zondag 14 juni.  
 

Iedere communicant ontvangt een EHC boek: 

'Gods Grootste Geschenk'  (van Samuel Advies), en de kinderbijbel 'Mijn 

eerste Bijbel'.  
 

We hopen op vreugdevolle geloofslessen. Graag tot ziens! 

Greetje Snoek 

********* 
 

WOORDELIJK 
 

“Het zout der aarde het licht der wereld” 
 

Wat Jezus zelf wil zijn voor anderen, 

dat vraagt hij ook van ons, zijn leerlingen. 

Zout dat ons bewaart voor bederf 

en kracht en smaak geeft aan het leven. 

Licht dat het duister doet verdwijnen 

en dat alles zichtbaar maakt. 

“En zet zo’n licht niet onder de korenmaat 

maar op de standaard opdat het 

allen verlicht die in huis zijn.” 

Het zout der aarde zijn 

en je licht laten schijnen over onze wereld, 

is dat geen christelijke opdracht? 
 

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
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Stille Omgang 2026 

Zaterdag 21 maart. 
 

De jaarlijkse bedevaart midden in de nacht door 

het historisch centrum ter gedachtenis van het  

Mirakel van Amsterdam van 1345 

Gebedsintentie: 

  “Moge God, door de Eucharistie,  

   velen bereiken  

         en wij Hem niet afwijzen” 
 

De intentie is gekozen n.a.v. van een uitspraak door Paus leo XIV : 

“Tijdens het Laatste Avondmaal geeft Jezus het brood aan zijn verrader, 

Hij wast zijn voeten, doopt het brood in de wijn en reikt het aan.  

Dat stuk brood is onze redding; het laat zien dat God alles doet om ons 

te bereiken, zelfs op het moment dat wij Hem afwijzen”. 
 

Ben jij ook een van de duizenden mensen  

        die gaan meelopen dit jaar? 
 

Het is een oproep aan alle mannen en vrouwen om in een stille processie 

door Amsterdam te gaan.  

De organisatie Stille Omgang Purmerend/Zaandam wil iedereen de 

gelegenheid geven om hier aan deel te nemen. Bij voldoende deelname 

wordt hiervoor een bus besteld. Belangrijk is wel om je vroegtijdig aan 

te melden.       

       

 Vol = Vol  (retour: thuis voor 00.00 uur) 

Tijdens de rit naar Amsterdam gaan we ons voorbereiden op de Omgang 

met het bidden van de Rozenkrans. Speciaal bidden we voor de  

wereldvrede, voor onze medemensen, voor de kerk.  

In de Krijtberg te Amsterdam zullen we deelnemen aan de  

H. Eucharistie. Dit keer om 20.00 uur.  

Daarna gaan we naar het Spui: het startpunt van onze Stilte Omloop.  

 

Als pelgrims volgen we de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 

maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een Eucharistisch wonder 

in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat. Hij droeg het Heilig 

Sacrament ( de hostie) terug naar de Oude Kerk. In het duistere uur  

weten de biddende pelgrims zich verbonden met Jezus Christus die zich 

aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij 

vieren in Amsterdamse kerken de Eucharistie om God te danken. 
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Opgave vanuit Purmerend: 
 

Opstapplaats bus: Neckerstraat 1 – 1441 KT Purmerend  

Parkeren: stallingsbedrijf/garagebedrijf Cees & Dirk Jonk Kosten  

parkeren: cash betalen via slagboomautomaat 2x €2,- 

Vertrektijd: 18.15 uur 

Kosten vervoer : € 15,- p.p. (gaarne gepast afrekenen) 

Verzamelen: 18.00 uur opstapplaats Neckerstraat 1 

Opgave: 

Aan: Diaken Marcel Kaaijk  

Nicolaaskerk – Kaasmarkt 15 – 1441 BG Purmerend  

Tel. 06-20973992  

Email: m.kaaijk@chello.nl 
 

Sluitingsdatum opgave: 14 maart 2026. 
 

********* 
KOREN 

Beste Kerkleden, 
 

Op 16 november jl. was het zover het 65-jarig bestaan 

van het Pauluskoor.  
 

Niet alleen een jubeljaar voor de Katholieke kerk, maar 

ook voor het koor. Ik stond of letterlijk gezegd lag in de 

wieg hiervan en Jan Duin mocht zijn priesterschap  

beginnen. Driedubbel  

gezegend jaar dus. 
 

Na een mooie viering 

waarin voor werd  

gegaan door Jan Duin en 

wij mochten zingen op 

onze heugelijke dag, had 

onze Geertje voor koffie 

met een lekkere koek 

gezorgd voor een ieder 

kerklid die koffie bleef  

drinken. 
 

Onze feestcommissie, Fia 

en Geertje, had door 

Douwe een mooie uitnodiging voor het feest laten verzorgen en er was 

een verrassingsmiddag door hun gepland. 

Achter elkaar naar de Koemarkt gelopen, waar de feestelijke middag bij 

Café Aad de Wolf gevierd zou worden. 
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Joop de Winter werd deze middag ook in het  

zonnetje gezet. Hij heeft zijn vice-voorzitterschap 

opgezegd per 1 januari 2026 en voorheen is hij 

meer dan 20 jaar voorzitter geweest van het  

Pauluskoor. Met een erelidmaatschap en een fles 

lekkere wijn hebben wij hem hiervoor bedankt.  

Als verrassing had Geertje een mooie tekst op  

het lied ‘Finlandia’ verzonnen voor Joop. Iedereen 

zong dan ook uit volle borst mee. 
 

Op de lunchkaart, speciaal ontworpen door  

Douwe, stonden allerlei lekker broodjes waaruit 

wij een keuze mochten maken en vooraf kregen 

wij een heerlijk soepje. 

  

Na de lunch werd er als verrassing een pubquiz 

gehouden door de dames van de Vereniging  

Historisch Purmerend, Tineke Abercrombie en  

collega. We werden in 6 teams verdeeld en onder 

vrolijk gelach en gefluister, want ja we wilden  

allemaal natuurlijk winnen, werden allerlei  

quizvragen gesteld. Iedereen heeft ervan genoten 

en we zijn allemaal wat wijzer geworden over  

Purmerend. 
 

Ik wil iedereen bedanken die bijgedragen heeft  

tot het slagen van deze feestelijke dag: 

de feestcommissie, Douwe (die altijd het  

drukwerk verzorgt), Louis Levelt (die invalt  

wanneer onze organist Ger verhinderd is),  

Mirjam onze dirigente en Ger van Wattingen en  

natuurlijk ook ons Pauluskoor dat altijd haar best 

doet met zingen en als 

een warm bad is voor 

haar leden in lief en leed. 

 

 
 

Op naar ons 70-jarig 

jubileum,  

zo ons gegeven is. 
 

Hartelijke groet, 

Joyce Blume-Schulte, 

voorzitter 
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DIENEN 

 
 En Hij zei:  

' Geven jullie hen maar te eten' 
 

Ter gelegenheid van 65 jaar Vastenactie, bezoeken we het Boliviaanse 

regenwoud van het bisdom Pando. We maken kennis met een inspire-

rende bisschop, Mgr. Eugenio Coter, én met zijn team. Zij zetten zich 

dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn. Dat doen ze 

onder meer door voor de zieken te zorgen en door gevangenen te be-

zoeken. Kortom: door de werken van barmhartigheid in de praktijk te 

brengen. Wat willen we bijdragen? € 50.000 
      

     Land:       Bolivia 

     Doelgroep:  Gevangenen 

     Thema:     Belangenbehartiging, mensenrechten en welzijn 

     Tijdsduur:   1 september 2025 t/m 31 augustus 2026 
 

Ondersteuning van gevangenen 

Het leven in gevangenissen in Bolivia is hard en moeilijk. Mensen leven 

er dicht op elkaar, moeten voor hun eigen onderhoud voorzien en  

hebben niets om handen. De voorzieningen zijn minimaal: een paar  

toiletten voor honderden mensen, nauwelijks verlichting, nauwelijks 

stromend water, geen ventilatie en veel meer mensen in de cellen dan 

waarvoor ze bedoeld zijn. De honger, verveling en uitzichtloosheid  

maken het leven hier extra hard. Bovendien hebben veel mensen die 

hier terechtkomen nauwelijks toegang tot juridische bijstand, waardoor 

ze vaak onnodig lang in de gevangenissen verblijven.  
 

Het bisdom is al langer actief betrokken bij de mensen in de drie  

gevangenissen in Pando. Vrijwilligers brengen onder meer voedsel,  

kleding, boeken, zeep en aspirines en zorgen voor hulp bij het  

aanvragen van de juiste papieren om de toegang tot de rechtspraak  

mogelijk te maken. De nood overstijgt echter ruimschoots de capaciteit 

van de vrijwilligers.   
 

Hoe kunt u bijdragen? 
 

* Groentezaad en pootgoed voor de moestuinen  € 35,- 

* 35 eenden- en kippenkuikens  € 44,- 

* Hout voor een nieuw te bouwen werkplaats € 65,- 

* Pakket basismedicijnen zoals antibiotica € 115,- 
 

U kunt deze actie steunen door een gift over te maken op IBAN-nummer 
 

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Gouda. 
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  Banja Luka 
 

Beste Parochianen 
 

Allereerst de allerbeste wensen voor  

dit nieuwe jaar en veel dank voor de  

geboden steun voor de mensen in Banja Luka. 
 

Afgelopen september is de reis naar de 24 gezinnen die wij  

ondersteunen intensief en goed geweest. 
 

Ter plekke werd de situatie ingeschat, besproken met de Caritas ter 

plekke en beoordeeld hoe verder te gaan met de hulp. Voor een aantal 

gezinnen is de situatie aanzienlijk verbeterd. 
 

Bijvoorbeeld omdat de kinderen inmiddels mee kunnen werken om zo 

het gezinsinkomen te verhogen. Ook de hulp van onze Stichting is van 

betekenis geweest. 
 

Er komen ook nieuwe hulpvragen binnen. Een voorbeeld is 

de moeder met dochter die in een zeer slechte woning  

verblijven. Opmerkelijk is hoe blijmoedig ze blijven. 
 

Voor dit gezin specifiek werd de thermometer in de kerk  

geplaatst. Het is hartverwarmend hoe de hulp door u allen 

werd gegeven. 
 

De ontvangsten in de thermometer en de giften die per bank  

binnenkwamen bedroegen totaal € 2696.- Een prachtig  

bedrag, waar in Bosnië veel mee kan worden gedaan. 
 

De Caritas ter plekke is nu bezig de juiste hulp te bieden, 

steeds in overleg met onze Stichting. Ook vindt er een goede 

verantwoording plaats. 
 

Onze jaarlijkse kerststukjes actie heeft totaal € 411,- opgebracht, met 

dank aan u allen (en aan mevrouw Vlaar). 

 

Van elk gezin dat bezocht is, wordt een verslag gemaakt. De (financiële) 

adoptieouders krijgen het verslag met foto’s binnenkort. 
 

Dit jaar is geen bezoek gepland naar Banja Luka. Daarom vindt er nu 

geen inzameling plaats van goederen. 

Achter in de kerk ligt een Nieuwsbrief, daarin een verlag van de reis van 

september jl. 
 

Nogmaals dank aan eenieder. 

 

Namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka Ina Mijnen 

(inamijnen@gmail.com) 

NL52 INGB 0005 3792 86 (ANBI goedgekeurd) 

 

2696,-
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  Sobere soep in de 40 dagentijd 
 

Samen aan tafel met aandacht voor maatschappelijke doelen 
 

Ondergetekenden van het Beraad van Kerken van Pur-

merend willen ook dit jaar weer ‘sobere soep-

maaltijden’ in de 40-dagentijd organiseren. Dit zijn 

maaltijden die bestaan uit 2 soorten soep, die telkens 

door 2 wisselende  vrijwilligers wordt gemaakt en 

wordt meegenomen. Deelnemers  melden zich van te 

voren aan, en komen om 17.30 uur naar de locatie met 

hun eigen meegebrachte soepkom en lepel.  
 

We gaan aan tafel en beginnen met een korte tekst en/ 

of gebed. De soep voor de eerste ronde wordt opgeschept en gegeten. 

Dan volgt een soort pitch (ongeveer 10 minuten) door een plaatselijke, 

regionale of wereldse maatschappelijke organisatie. Hierna volgt de 

tweede soepronde. We eindigen de maaltijd samen met een lied. De 

kosten die je voor je thuismaaltijd uitspaart, kun je doneren voor het 

doel van die avond. De sobere soepmaaltijden hebben een tijdje stil ge-

legen, onder andere vanwege Corona.  

Vorig jaar zijn we echter weer begonnen, en dat hebben we ervaren als 

een groot succes. Pasen valt dit jaar redelijk vroeg, dus op vrijdag de 

20e maart  starten we met de reeks soepavonden, net als vorig jaar in 

de Doopsgezinde kerk in de Julianastraat.  
 

U kunt zich aanmelden om vanaf  

13 februari één of meerdere keren mee  

te doen aan deze bezinnende maaltijd in 

de 40-dagentijd.  

Plaats:  Doopsgezinde kerk,  

       Julianastraat 7, Purmerend.  

Dag:    Vrijdagen 20, 27 februari en  

       6, 13, 20 en 27 maart 

Tijd:    17.30-18.30 uur 

Aanmelden:  Uiterlijk de donderdagochtend voor de vrijdag dat u wilt    

            komen bij:   dgpurmerend@gmail.com of  

                        telefonisch 06 13046582 (Irene Rutte) 

    

Komt u ook?  

En als u suggesties heeft voor een maatschappelijk doel, horen we dat 

graag van u. 

 

Erica Ernsting (Doopsgezinde broederschap),  

Ada Hanemaaijer (Kerk van de Nazarener) en  

Irene Rutte  (RK Nicolaaskerk Purmerend). 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:dgpurmerend@gmail.com
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ACTIE KERKBALANS 2026 
 

 

 

 

Beste parochianen, 

 

Het is weer zover. De Actie Kerkbalans! 

Misschien denkt u wel: moet dat ieder jaar? Kunnen we niet zonder die 

Actie? Er zijn toch kerken verkocht? Maar dan “eten” we het geld op en 

kunnen dan zeker in de toekomst onze kosten niet meer betalen. Van de 

rendementen van het geld kunnen we niet rondkomen. Dus, beste  

parochiaan, u bent onmisbaar voor het voortbestaan van de parochie.  

 

We gaan vanaf 2026 een nieuwe start maken met de Actie Kerkbalans. 

We willen streven naar een hogere opbrengst van de Actie.  

 

Onze parochie is meer dan stenen en glas-in-lood. Het wil een  

gemeenschap zijn van samen vieren, troost vinden en kracht putten. 

Maar daar zijn mensen voor nodig, priesters, koren, parochiemagazines 

en plaatsen om te vieren. 

 

Daarom vragen wij u om mee te doen! Mogen wij u vragen uw bijdrage 

te verhogen? 

 

Tot 9 februari willen we de Actie Kerkbalans speciaal onder uw aandacht 

brengen. 

 

Hartelijk dank voor uw gift! 
 

Beleefd beveel ik de Actie bij u aan. U kunt uw bijdrage overmaken via 

een bankoverschrijving op bankrekeningnummer NL22RABO0157499529 

t.n.v. R. K. Parochie Maria, Moeder van God. 

  

Voor inlichtingen of vragen kunt bellen naar 06-23564260. 

Namens de Actie Kerkbalans commissie, 

Hans Karels 

 

  Geef vandaag voor de kerk 
  van morgen! 

            

           Vanuit de parochie 
           Maria, Moeder van God. 

2026 
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 Parochie Maria, Moeder van God

 Begroting jaar 2026

Begroting 2026 Begroting 2025 Jaarrekening 2024

 Lasten
 Persoonskosten 159.000                  172.500                 136.044                    

 Kosten onroerend goed:

 - Kerkelijke gebouwen 152.100                  103.169                 211.265                    

 - Overige kerkelijke            

ooonroerende goederen 10.000                    49.922                   5.095                         

 - Begraafplaats 16.700                    22.616                   14.094                       

 Beleggingen -                          -                         -                             

 Rente en lasten van schulden 

oen fundaties 4.000                      5.000                     3.683                         

 Kosten eredienst 16.000                    15.500                   12.243                       

 Kosten pastoraal 14.100                    8.500                     11.834                       

 Verplichte en vrijwillige 

obijdragen 55.000                    55.695                   57.560                       

 Beheerskosten 49.200                    53.700                   90.577                       

 Incidentele lasten -160.000                -                         -51.727                     

 Voordelig saldo -                          -                         -                             

 Totaal 316.100                  486.602                 490.668                    

 Baten
 Bijdragen parochianen 185.500                  188.500                 199.902                    

 Opbrengst uit bezittingen en 

obeleggingen 53.000                    109.000                 43.256                       

 Opbrengst begraafplaats 22.000                    35.000                   20.960                       

 Functionele inkomsten -                          -                         -                             

 Incidentele baten -                          -                         119.840                    

 Nadelig saldo 55.600                    154.102                 106.710                    

 Totaal 316.100                  486.602                 490.668                    

Ter toelichting: 
 

Bijgaand een korte toelichting op de begrotingscijfers 2026.  

Het begrote resultaat voor het jaar 2026 is een verlies van € 56.000. Dit 

lijkt mee te vallen, gezien de begroting 2025 en het jaar 2024. Echter, 

dit is schijn, want het verlies is in werkelijkheid ruim € 215.000, omdat 

een deel van het verlies wordt gecompenseerd door een deel van de  

verkoopopbrengst van de kerken te gebruiken (€ 160.000) conform de 

voorgeschreven boekingswijze van het Bisdom.  
 

Wij hebben dus grote tekorten en kunnen dit niet lang volhouden.  

De kerken zijn verkocht en als deze opbrengst op is, is het ook echt op.  

Daarom doen wij een vriendelijk, maar dringend beroep op u.  
 

Irma van Moergestel, penningmeester MMG 

Parochie Maria, Moeder van God 

Begroting 2026 
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      Vrijwilligersdag 

 
      Parochie Maria, Moeder van God. 

 

      Uitnodiging  
 

        Beste vrijwilliger, 
 

Met veel dankbaarheid nodigen wij u van harte uit voor onze  

vrijwilligersdag, op zondag 1 maart 2026. 
 

Deze dag willen wij graag gebruiken om onze grote waardering uit te 

spreken voor alles wat u als vrijwilliger voor onze parochie betekent. 

Zonder uw inzet, betrokkenheid en enthousiasme zou onze parochie niet 

kunnen bestaan. 

 

Wij maken er een gezellige en ontspannen dag van. U bent van harte 

welkom. Natuurlijk ontmoeten we elkaar eerst in de Kerk waar we  

samen de Eucharistie zullen vieren. Daarna gaan we naar ’t Stamhuis 

waar u een lekker kopje koffie/thee met gebak krijgt aangeboden.   

 

Tevens hopen wij u te kunnen verrassen met een  

inspirerende spreker en aansluitend zullen we samen een  

lunch gebruiken. 
 

Om de organisatie goed te laten verlopen, vragen wij u vriendelijk om u 

vóór 20 februari 2026 aan te melden!  
 

Dit kan via het e-mailadres van de parochie  

parochiemariamoedervangod@outlook.com of  

door middel van een aanmeldingsbrief dat u in de brievenbus van de 

kerk (Kaasmarkt 15) kunt deponeren. 
 

Wij hopen u op 1 maart te mogen ontmoeten en samen een fijne dag te 

beleven. 
 

Met hartelijke groet, 

Parochie Maria, Moeder van God 

Mede namens het parochiebestuur en de feestcommissie, 
 

Pastoor Carlos Fabril 

 

mailto:parochiemariamoedervangod@outlook.com
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  R.K. geloofsgemeenschap 
  Joannes de Dooper 

 

  Frans Ruijter dubbel gehuldigd 
 

Op eerste kerstdag was er een prachtige Hoogmis in de Joannes de 

Doperkerk. Van de nieuwe eigenaren mocht de kerk nog een keer  

gebruikt worden.  

Het herenkoor zong als vanouds vanaf het 

hoge koor. Stille nacht, Nu zijt wellekome , 

Midden in de Winternacht… heerlijke liedjes, 

die iedereen kent.  
 

De prachtige kerststal met knikkende  

engel stond bij het altaar en pastor Jan Duin 

was de voorganger. Alles mooi. Op het einde 

van de mis werd aan Frans Ruijter gevraagd 

of hij vanaf het koor naar beneden wilde ko-

men. Dat duurt even voordat je helemaal 

vanaf boven bij het altaar bent.  
 

De reden was dat hij de Gregorius penning 

zou ontvangen vanwege het feit dat hij maar 

liefst 60 jaar koorzanger is. Dit is op zich al 

een prestatie van formaat, maar het bestuur 

had nog meer voor hem in petto.  
 

Het was opgevallen dat Frans een tomeloze inzet heeft voor de Joannes 

de Doper kerk. Hij heeft jarenlang in het bestuur gezeten van de kerk en 

vanaf het begin van deze eeuw is hij iedere dinsdag te vinden in en bij 

de pastorie. Hij doet daar van alles. Dakgoten uithalen, grind bestellen 

voor het kerkhof, bomen snoeien, coördineren van allerlei taken,  

penningmeester, koffie zetten, een schilder bestellen….. kunt het zo gek 

niet noemen, hij was present.  
 

Het laatste jaar is hij samen met Tiny bezig om de hele pastorie op te 

ruimen. Geloof mij… dat is geen kleinigheidje. Een hele kerkgeschiedenis 

lag daar op zolder. Van oude kerkboeken, tot beelden, kisten met  

kazuifels en religieuze vaandels… Hij heeft alles in handen gehad en een 

bestemming gegeven. Wat echt niet meer bruikbaar was naar het grof-

vuil, zoals oude ijzeren archiefkasten en gammele stoelen of ander grote 

rommel. Ja Frans was en is van zeer veel waarde voor onze kerk. Deze 

beide onderscheidingen zijn meer dan verdiend.  
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Nadat de speldjes aan het revers van zijn jasje waren opgeprikt ontving 

hij de bij behorende bloemen en ging in de voorste bank zitten samen 

met Lies zijn vrouw. Daar zongen wij met zijn allen het slotlied:  
 

‘De herdertjes lagen bij nachten.’ Een Zalig Kerstfeest was begonnen. 

Wilma Konijn-Duijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuws uit het Bonifatiushuis. 

 

De Kerstvieringen in het Bonifatius zijn zeer goed bezocht en als hele 

fijne vieringen ervaren. 

In de wintertijd misten we ook trouwe kerkgangers door ziekte en 

weersomstandigheden.  

Heeft u een momentje over Bid dan eens een weesgegroetje voor een 

zieke of iemand die het nodig heeft voor troost of kracht. 

 

Op de begraafplaats is er gestart met de voorbereidende  

werkzaamheden voor de nieuwe schuur voor het materiaal wat in de  

tuinen nodig is. 

 

In de Mieuwijdt is er op vrijdagmorgen om 10:30 een viering  

voorgegaan door een der dominees of kapelaan Mariusz Momot.  

 

 

  Gerard en Tiny           jaar getrouwd 
 

Gerard en Tiny van der Nes waren eind december 

60 jaar getrouwd. Zij doen veel voor de kerk in 

Westbeemster. Gerard zingt al sinds jaar en dag in 

het Herenkoor en Tiny was deelnemer van het  

koperpoetsteam. Zij verzorgt bovendien de  

distributie van het parochiemagazine, zodat iedere 

rondbrenger het juiste aantal boekjes krijgt om te 

verspreiden in de wijken.  

Wij wensen dit bruidspaar veel geluk.  

 
  R.K. geloofsgemeenschap 
  St. Bonifatius 
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R.K. geloofsgemeenschap 
Onze Lieve Vrouwe Geboorte 
 
          

 

 

 

 

 

 
 

Een oecumenische kerstviering voor jong en oud 

in de grote kerk van Schermerhorn, op kerstavond. 
 

We begonnen de 

dienst  s,avonds 

om half 8, met het 

thema, vrede 

dichtbij. 
 

Een warm welkom 

aan iedereen en  

we staken de 4 

adventkaarsen 

aan, met een mooi 

lied werd dat  

gedaan. 
 

We lazen uit de Bijbel Jesaja 9, vers 1, 5 en 6 en zijn daarna met het 

kerstspel begonnen. 
 

De kinderen hadden er zin in. 

Ze waren vooraf 3 keer bij elkaar gekomen om het kerstspel met de 

liedjes te oefenen en waren op tijd in de kerk en hadden hun kleding 

aan, engelen, herders, Herodes, een os en ezel en de Driekoningen, en 

het vogeltje, ze waren er allemaal. 

Ook Maria en Jozef met hun kindje Jezus kwamen op tijd aan in  

Bethlehem, en er was nog plek voor ze in de stal  bij de herberg, het  

"fatsoenlycke huys " 
 

Tijdens het spel werd er gelezen uit de Bijbel, Lucas 2, vers 1, 3 tot 8 . 

Een korte overweging, dat we o.a. zelf de Vrede mogen uitdragen naar 

iedereen, dichtbij ons en dat God ons leidt, ook in moeilijke tijden. 

Voorbede,s en een collecte voor de onkosten van de viering. 

De Schermer Fanfare speelde  de liederen, die we allemaal konden lezen 

op de grote tv schermen. 
 

Voor en achter de schermen was er hard gewerkt om ook dit jaar een 

fijne kerstdienst tehouden in de grote kerk Schermerhorn, het  

middelpunt van het dorp. 

We gaan het zeker, volgend jaar weer doen. 
 

Een Hartelijke Groet namens de Raad van Kerken. 
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Nog even en dan is het al weer  

vastentijd. Veertig dagen waarin we  

toeleven naar de dag van de opstanding 

van Christus, het Paasfeest.  
 

Dat toeleven houdt in dat we proberen 

veertig dagen sober te leven. Maar ook 

dag op dag uitzien naar het feest van de opgestane Heer.  
 

Bij een feest hoort een maaltijd. In de vastentijd past ook een maaltijd, 

maar dan niet zo uitbundig. Het is een goede gewoonte om in het begin 

van deze periode bij elkaar te komen, de vastentijd te overdenken en 

een sobere maaltijd te houden.  
 

Het plan is dat te doen op vrijdag 27 februari 2026.  
Ook nu weer in De Horn te Schermerhorn.  

Aanvang 18 uur.  

We nodigen u hiervoor van harte uit.  

Graag vooraf opgeven uiterlijk maandag 23 februari bij  

Anita Bellekom,   telefoon 06 18 11 83 24 of bij 

  Eel van der Weij, telefoon 072 502 2066. 
 

***** 

Sobere bijdragen? 

 

Bepaald niet! Altijd verrast het ons weer dat er 

bij de sobere maaltijd zoveel gulle bijdragen  

gedaan worden voor het project Bethania in  

Moldavië, een arm land met een zwakke econo-

mie en hoge werkloosheid.  
 

Om toch een inkomen te hebben zoeken veel 

inwoners werk in het buitenland. Dat heeft tot 

gevolg dat ouderen en jongeren veel meer op 

zichzelf aangewezen zijn.  
 

De stichting Bethania heeft opvanghuizen  

ingericht, waar deze mensen terecht kunnen als zij aandacht en hulp  

nodig hebben. Sommige ouderen worden ook actief benaderd met  

bijvoorbeeld een warme maaltijd of hulp in en rond hun huis. Jongeren 

krijgen hulp bij huiswerk en sporten. Zo kan ook voor hen het leven  

gewoon doorgaan.  

Van harte aanbevolen.  
 

Als dank voor onze bijdragen kregen we een filmpje van Bethania,  

waarin één en ander vertoond en uitgelegd wordt. We streven ernaar om 

dat filmpje tijdens de maaltijd te vertonen. 
 

********* 
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  R.K. geloofsgemeenschap 
  De Goede Herder 

Veertigdagenkalender 2026. 
 

Vanaf begin februari a.s. is weer de veertigdagenkalender 

2026 verkrijgbaar. Een boekje met voor iedere dag een  

artikel ter overdenking. Het is een kalender die uitgegeven 

wordt door het Oec.Beraad, een samenwerkingsverband  

tussen de protestantse kerk, de doopsgezinde gemeente en 

de RK geloofsgemeenschap van Landsmeer. 
 

Mijmeringen. 
 

Wat gaat de tijd snel. Het is deze maand (febr) alweer vier jaar geleden 

dat de Schaapskooi haar deuren sloot. Elke keer als ik er langs loop of rij 

denk ik met weemoed terug aan al die jaren dat wij daar kerkten.  
 

Gelukkig zijn wij onder de gezegende toestand dat wij als gemeenschap 

gebruik mogen maken van een zaaltje in de protestantse kerk. Waar we 

één keer per maand hetzij een eucharistie- of communieviering kunnen 

houden. En waar een vaste groep leden aanwezig zijn en zo elkaar kun-

nen blijven ontmoeten. Heel belangrijk dat dit nog steeds gebeurt.  

Helaas moesten we de laatste keer de viering aflassen omdat het weer 

te slecht was.  
 

Deze bijeenkomsten zijn van die mooie momenten in een tijd dat de  

wereld op hol is geslagen. We leven in een wereld 

waar de grootmachten hun uiterste best doen om 

hun macht te vergrootte. Waar er oorlogstaal wordt  

geuit, en we langzaam bang gemaakt worden. Op 

andere plekken op deze aardbol vecht men, wordt 

honger geleden, is armoede. In ons eigen land staan 

we elkaar naar het leven. Op straat kun je  

nauwelijks nog wat zeggen. Het lijkt wel of iedereen 

een wapen heeft.  
 

En wat is de rol van de kerk in dit geheel? In een wereld waar alles 

draait om onze eigen “ik” verwachten we dat de kerken een voorbeeld 

geeft van saamhorigheid. Dat het voorop loopt in het verkondigen van 

de liefde, vrede en zorg om je naaste. Dat de kerk, als gebouw, een plek 

mag zijn waar je samen, hoe verschillend we ook zijn, de boodschap van 

onze lieve Heer mogen horen. En dat ook in de praktijk brengen. En die 

boodschap ook uitstralen buiten het kerkgebouw.  
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Op 18 februari start de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning.  

Voordat we het grote feest van Pasen gaan vieren. Als hulp bij deze  

veertigdagentijd hebben wij in Landsmeer de veertigdagenkalender.  

Een boekje met daarin voor iedere dag een tekst ter bezinning en  

overdenking. Vanaf Aswoensdag tot aan het hoogfeest van Pasen.  

Verzorgt door leden van de diverse geloofsgemeenschappen.  
 

Ik wens u een zinvolle Veertigdagen tijd toe. 

Ide van der Wijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAAT DE BEL, LAAT DE TROM, LAAT DE BELTROM HOREN 
 

Ja, in Oosthuizen vierden  

we samen dat Christus is  

geboren.  
 

Wat een prachtig feest, samen 

zingen en bidden in de goed 

gevulde Franciscuskerk.  
 

Pastoor Carlos Fabril en de  

parochianen keken vol  

verwondering naar het  

kerstspel dat de kinderen uit 

Oosthuizen en omgeving aan 

het begin van de eucharistieviering opvoerden.  

   Stephanie, Aidan, Pim, Duke, Hugo, Robin, Jort, Nick en Tom  

   kenden de tekst goed uit hun hoofd.  

Ze waren verkleed als Maria, Jozef, engel, herders, koningen, herbergier, 

schaap en zebra.  

 

Na de communie zong het koor met iedereen in de kerk een interactief 

lied, waarbij de kinderen op verschillende instrumenten het refrein muzi-

kaal ondersteunden. Bernadet had namelijk voor ieder kind een instru-

ment klaargelegd: een triangel, guiro, tamboerijn, trommel, klankhout-

jes,  

egg-shakers en bell-sticks.  

Foto: Raymond Groot.  

Tekst Kim Blankendaal  

 

 

  

R.K. geloofsgemeenschap 
Sint Franciscus van Assisi 
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 Parochiecontactavond 
 

Op zaterdagavond 21 maart  houden we de jaarlijkse parochiecontact 

avond. We beginnen om 19.00 uur met een Eucharistieviering en aan 

sluitend is er een korte vergadering in de zaal van het zorgcentrum  

onder het genot van een kopje koffie. Alle parochianen zijn hiervoor van 

harte uitgenodigd. We bespreken de gang van zaken in de  

geloofsgemeenschap. 
 

Wist u dat…… 
 

 Onze jaarlijikse Parochiecontactavond plaatsvindt op zaterdagavond 

21 maart. Alle parochianen zijn hiervoor uitgenodigd. 

 Per mail hopen we u ook op de hoogte te houden , indien er wat  

 speciaals is, of bij eventuele veranderingen. Geef zo nodig u  

 emailadres door aan Ina Bouwman.  

 We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of  

 actieve parochianen. Weet u iemand , geef het door aan Emmy Maas, 

Trees Vrolijk of Sylvia de Wit 

 Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site? 

www.parochie-oosthuizen.nl bijgehouden door Hans de Waart 
 

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan  

annettevrolijk1@gmail.com 

Voor 15- 03-2026 

De redactie in Purmerend verwerkt de info. 
 

********* 
Het boompje 

 

In dit mistig avonduur 

staat het boompje 

zijn kale dunne takken 

in geel neonlicht 
 

zacht beweegt de wind zijn 

slank en sierlijk silhouet 
 

omfloerst verstild ballet 
 

Oeke Kruythof 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 febr. t/m 14 Febr.  Adriana Pascutta  Annete Vrolijk

9 Mrt. t/m 14 Mrt.  Laura Steenman  Bernadet Vrolijk

7 Apr. t/m 11 Apr.  Ina Bouman  Ria Ossebaar

 Kerkwerkrooster Febr. - Mrt.- Apr.

 Als je verhinderd bent, ruil dan tijdig met een ander.

http://www.parochie-oosthuizen.nl
mailto:annettevrolijk1@gmail.com
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INGEZONDEN 
 

De bijeenkomsten zijn in het Stamhuis,  

Kerkstraat 11 te Purmerend. 

Aanvang is 13.30 uur en einde is rond  

16.00/16.30 uur afhankelijk van het programma. 
 

  27 februari  

Lezing van Jan Broekhuizen over Gouda. 
 

     Jan neemt ons mee in zijn boeiende  

     verhalen en foto’s naar Gouda.  

     Jan omschrijft deze stad zelf  als een  

     Sieraad in het hart van Holland met de        

     prachtige gebrandschilderde ramen van  

     de  St. Janskerk en de monopolie positie  

     van de binnenvaart. Kortom weer een  

     hele interessante  stad. 
 

   

27 maart  

Jozefviering en presentatie Wendy Kok  
 

27 maart de Jozefviering aanvang 13.30 uur  

in de Nicolaaskerk met als voorganger Pastor 

Jan Duin m.m.v. het Ceciliakoor.  

Tijdens deze kerkdienst herdenken wij de leden 

van de KBO die ons in 2025 ontvallen zijn.  
 

Na de kerkdienst wacht ons een heerlijk kopje 

koffie of thee in het Stamhuis en vervolgen wij ons programma. 
 

Presentatie Wendy Kok 
 

Wendy Kok, is coördinator van het inloophuis Wij Allemaal zij vertelt 

ons enthousiast over dit boeiende werk en welke impact dit het heeft  

op de bezoekers.  

Het inloophuis Wij Allemaal is een ontmoetingsplek voor mensen die te 

maken hebben met kanker. Zij kunnen er terecht om ervaringen uit te 

wisselen, voor ontspanning of bepaalde activiteiten. 
 

Kom Bij Ons staat er boven geschreven en dat betekent dat u ontzettend 

welkom bent op een van onze bijeenkomsten en neem ook gezellig  

iemand mee. 
 

Namens de activiteitencommissie Cecile Karels 

Tel:       0299 42 74 06  

Email:   cecile.karels@gmail.com 
 

********* 
 

 

 

 

 

 

Kom bij ons! 
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VERSLAG GREGORIAANSE VESPERZANG  

in de Heilige Nicolaaskerk op 28 december 
 

Van 16.30 - 17.00 uur zongen 6 dames prachtige kerstmis-vespers.  

(vesper betekent avond, van het Latijnse vespera) in onze kerk in Pur-

merend.  

 

Velen genoten van de schitterende a capella zang: o.a. hymnes,  

psalmen, schriftlezing en de lofzang van Maria (Magnificat) door het 

Schola Cantorum Purmerend.  
 

Bij sommige gezangen konden we meezingen 

zoals bij de processie, door de Schola, naar 

de kribbe: ieder had een blad ontvangen met 

zowel Latijnse als Nederlandse tekst.  
 

Na afloop was er een collecte. Op zondag 1 

februari worden de vespers van Maria Licht-

mis (Feest opdracht van de Heer) gezongen: 

16.30 uur in de Taborkerk in Purmerend.  

Greetje Snoek.  

********* 
 

    Want mijn herder is de Heer 
 

 Refrein: Mijn Herder is de Heer, nooit zal het mij aan iets ontbreken. 
 

                          Hij brengt mij naar grazige weiden.  

 Daar mag ik rusten aan de waterkant. 

 Zo kom ik verkwikt weer tot leven, om     

 verder te reizen aan zijn hand. 

 

 Al moet ik door duistere dalen  

 Ik ben niet bang meer in het vreemde land. 

 Onder zijn hoede voel ik mij veilig.  

 Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand.   

 Refrein 
 

 Hij nodigt mij uit aan zijn tafel,  

 en allen die tegen mij zijn gekant 

 moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven 

 dat Hij mijn beker vult tot de rand. 
 

 Overal komen geluk en genade  

 mij tegemoet van alle kant,  

 en altijd keer ik terug naar mijn Herder,  

                          tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand. 
    Psalm 23 
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Kinderpagina 

 Gebedje voor Vrede 
 

Vrede aan de mensen. 

Aan alle mensen om ons heen. 

Niet meer vechten, oorlog voeren. 

Vrede nu voor iedereen. 
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 Aanvraag Misintentie 
 

 

De heer/mevrouw: _____________________________ 
 

Straat: ______________________________________  Nr. ________ 
 

Postcode:  __________  Woonplaats: __________________________ 
 

Telefoonnummer: __________________________________________ 

 

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving): 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te: 

  

Purmerend op datum: __________________ 
 

De Rijp  op datum: __________________ 
 

Oosthuizen op datum: __________________ 
 

Westbeemster op datum: __________________ 
 

Schermerhorn op datum: __________________ 
 

Landsmeer op datum: __________________ 
 

Purmerend dagkapel 09:00 uur  op datum: __________________ 
 

Aankruizen wat van toepassing is. 

 

 De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op 

 IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v. 

 Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie  

 o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.   
 

 Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (achterzijde kerk) 

 in een envelop met de vermelding "misintentie". 

 En graag ruim vóór de aangevraagde datum. 

 Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar: 
 

 Dhr. J.D. ter Mull 

 Schalmeistraat 16 

 1443 XD  Purmerend 

 Telefoon: 0299 - 42 00 34   

 Email: misintenties@gmail.com    Febr./Mrt. ’26 
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 MISINTENTIES     maanden Febr./Mrt. 
Parochie Maria, Moeder van God 

            PURMEREND 

           1 Febr.   Jan van wonderen, Piet en Trees Begheijn, 

                   Ad en Corry Nelis van Hooren, Ton Mahieu, 

                   Henrietta de Wolf. 

           8 Febr.  Nelly de Winter-Zuurveld, Nico Karels. 

           15 Febr. Lou van Bavel en zegen over de gezinnen. 

18 Febr. Nelly de Winter-Zuurveld. 

22 Febr. Cees Bart en Wim van Leeuwen, Johannes Evers, 

        Nelly de Winter-Zuurveld, Dick Mourits en familie. 

   1 Mrt.  Jan van wonderen, Piet en Trees Begheijn, Henrietta de Wolf, 

        Ad en Corry Nelis van Hooren, Ton Mahieu. 

 8 Mrt.    Lou van Bavel en overleden familie Bosma, Nelly de Winter–    

        Zuurveld. 

22 Mrt.   Cees Bart en Wim van leeuwen, Anna Overwijn, Jan van den    

        Elst. 

24 Mrt.  Jan van den Elst. 

29 Mrt.  Nelly de Winter-Zuurveld, Dick Mourits en familie.. 
 

   WESTBEEMSTER 

 1 Febr.  Pastoor Luis Weel, Leonardus Granneman en Coba  

        Granneman-Groot, Piet de Wit, Richard Laan, Wim  

        Appelman, Jannie Appel man-Velzeboer en dochter 

        Wil, Jan Vollebregt en Mieke Vollebregt -Alkemade,  

        Judith Bleeker en overleden familie, Herman van    

        Wonderen, Om zegen over een huisgezin. 

15 Febr. Nic. van Baar, Thea Hop-Kiebert, Piet van der Helm en Leny    

        van der Helm-Ammerlaan, Toos Kloosterboer Schagen,   

        Overleden ouders Roet-Beerepoot, Uit dankbaarheid en om  

        zegen over een gezi, Ria van Eijndhoven, 

1 Mrt.   Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil, Jan 

        Vollebregt en Mieke Vollebregt-Alkemade, Leonardus  

        Granneman en Coba Granneman-Groot 

15 Mrt.  Nic. van Baar, Bernardus Velzeboer, Catharina Velzeboer-      

        Blaauw en dochter Jopie, Ria de Groot-Velzeboer en Chris de    

        Groot, Piet Velzeboer en Corry Hoogeveen, Thea Hop-Kiebert,   

        Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan, Toos     

        Kloosterboer Schagen, , Overleden ouders Roet-Beerepoot,  

        Om zegen over een huisgezin, Uit dankbaarheid en om zegen   

        over een gezin, Ria van Eijndhoven. 
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           OOSTHUIZEN 

 

           8 Febr:  Overl. fam. Neefjes-Bibo. Overl. fam. de Wit-Rijper, 

                   Ellie Schilder- de Wit, Wim Vrolijk  

           22 Febr. Nelly en Nathalie de Waart- van Eyk, Elbertus ` 

                   Wilhelmus en Alie Pronk- Jansen, An de Hollander,  

                   Nic en Bep de Wit-Zuurbier. Wim Vrolijk 

8 Mrt.   Overl. fam. de Wit-Rijper, Ellie Schilder- de Wit, Wim Vrolijk 

21 Mrt. Nelly en Nathalie de Waart- van Eyk, Theo en Astrid Vrolijk, 

       Wim Vrolijk. 

 

           DE RIJP  
 

           31 Jan. Kees Mul, Overleden familie Kolk-Fontijn, Joop  

                  Beumer en Tiny Beumer-Boos, Nico Beumer en      

                  overleden familie, Henk Poel, Jan Bakker en Annie   

                  Bakker-Mul, Anton de Boer en Riet de Boer-Schipper 

        Nico en Frank de Lange, Ek en Annie Taam-Twint, Jan Twint. 

14 Febr. Nico Beumer en overleden familie, Joop Beumer en Tiny  

        Beumer-Boos, Wil Meeuwisse, Gerard Abels en overleden  

        familie Abels-Stoop, Rina Klijn-Twint, Annie Smit-Twint, Piet en 

        Truus Poel-Huibers, Jaap van Diepen, Siem Bakker. 

28 Febr. Jan Twint. Anton en Riet de Boer-Schipper, Kees Mul, Henk Poel 

        Overleden familie Kolk-Fontijn Joop Beumer en Tiny Beumer-   

        Boos, Nico Beumer en overleden familie, Gerrit en Jelle  

        Woestenburg. 

14 Mrt.  Nico Beumer en overleden familie, Joop en Tiny Beumer-Boos 

        Wil Meeuwisse, Henny Abels, Wil Abels en familie Abels-Banis, 

        Rina Klijn-Twint, Annie Smit-Twint, Piet en Truus Poel-Huibers 

        Jaap van Diepen, Gerrit en Ant Loots-Heijnis en overleden  

        familie Heijnis-Nieuweboer, Jan en Catharina Blokdijk-Mul. 

 

 

 

 

“Verbonden” 
 

Ik mis je in momenten, 

in woorden zonder klank. 

Maar tussen hart en hart 

loopt nog steeds een zachte draad. 

Onzichtbaar, maar vol kracht 

verbonden elke dag. 
 

Bronzenbeeldenwinkel.nl 
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Dienstenrooster maand Februari 

Aswoensdag 18 Februari 19.30 uur 
 

De betekenis van Aswoensdag  

en het askruisje. 
 

'Je bent uit as gekomen en  
tot as keer je terug'. 

Purmerend Mariusz Momot
 Cantors: Hans en Ina Mijnen; organist: Dick Scharn

oKindernevendienst

Schermerhorn O.l.v. parochianen

Westbeemster Carlos Fabril  Koster: Tiny, Lector: Wilma, Collectant: Wim, Herenkoor

 Woensdag 4-feb 10:00 Landsmeer Carlos Fabril rood

 Zaterdag 7-feb 12:00 Purmerend Mariusz Momot  Familieviering groen

Purmerend Jan Duin  Pauluskoor groen

Oosthuizen Carlos Fabril  Franciscuskoor, Koster J. Pronk, Lektor:  S. de Wit groen

12:00 Purmerend Carlos Fabril  Familieviering

19:00  De Rijp  Mariusz Momot

Purmerend Jan Duin  Cantors groen

Westbeemster Marcel Kaaijk  Koster: Ria, Lector: Wil, Collectant: Paul, Samenzang groen

 Woensdag 18-feb 19:30 Purmerend Carlos Fabril  Aswoensdag/Pauluskoor

 Zaterdag 21-feb 12:00 Purmerend Mariusz Momot  Familieviering

Purmerend Carlos Fabril  Pauluskoor

Oosthuizen Jack Noë  Franciscuskoor. Koster J. Pronk, Lektor: M. Kraakman

12:00 Purmerend Carlos Fabril  Familieviering

19:00 De Rijp Jack Noë
28-feb

 Zondag 1-feb 10:00

 Zondag 8-feb 10:00

 5e zondag door het jaar

14-feb Zaterdag  wit

 6e zondag door het jaar

 1e zondag Veertigdagentijd

 Zondag 15-feb 10:00

 Zondag 22-feb 10:00

 Zaterdag
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Dienstenrooster maand maart 

Purmerend Mariusz Momot
 Cantors

oKindernevendienst

Schermerhorn O.l.v. parochianen

Westbeemster Jan Duin  Koster: Wil, Lector: Dorus, Collectant: Nico, Herenkoor

 Woensdag 4-mrt 10:00 Landsmeer Marcel Kaaijk

 Zaterdag 7-mrt 12:00 Purmerend Mariusz Momot  Familieviering

Purmerend Jan Duin  Pauluskoor

Oosthuizen Carlos Fabril  Franciscuskoor. Koster J. Pronk, Lektor: S. de Wit

12:00 Purmerend Mariusz Momot  Familieviering

19:00 De Rijp  Francis Ashamole

Purmerend Luc George  Cantors

Westbeemster Marcel Kaaijk  Koster: Tiny, Lector: Ria, Collectant: Wim, Samenzang

12:00 Purmerend Carlos Fabril  Familieviering

19:00 Oosthuizen Carlos Fabril Franciscuskoor, Koster J. Pronk, Lector M. Kraakman

 Zondag 22-mrt 10:00 Purmerend Mariusz Momot  Cantors: Hans en Ina Mijnen; organist: Dick Scharn

 Zaterdag 28-mrt 12:00 Purmerend Mariusz Momot  Familieviering

 Zondag 29-mrt 10:00 Purmerend Carlos Fabril  Pauluskoor

 3e zondag Veertigdagentijd

 4e zondag Veertigdagentijd

 5e zondag Veertigdagentijd

 Palm- en passiezondag

 Zondag 8-mrt 10:00

 Zaterdag 21-mrt

 Zondag 15-mrt 10:00

 Zaterdag 14-mrt

 Zondag 1-mrt 10:00

 2e zondag Veertigdagentijd

Wachten … is iets moois, als er hoop gloort. 



38 

 

 Eucharistie op de radio, televisie en computer 
 

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze 

eigen Nicolaaskerk rechtstreeks te volgen via:  

You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 

10:00 uur.  

Of op RTV Purmerend:  

Voor Purmerend op Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390. 

Voor Landsmeer op Ziggo kanaal 34. 
 

Kerkebreed 
 

Vanaf 1985 is wekelijks het programma Kerkebreed op de Lokale  

Omroep Landsmeer te beluisteren.  

Kerkebreed is het programma van de gezamenlijke kerken van  

Landsmeer en het is te beluisteren op Ziggo Radio 920, KPN Radio 

1197,  DAB+ 11A  en FM 105.7 op zaterdag van 19:00 tot 20:00 uur, 

met herhalingen op zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 

10:00 uur.  

U kunt de uitzendingen ook beluisteren en terugluisteren op 

www.lokaleomroeplandsmeer.nl <http://

www.lokaleomroeplandsmeer.nl> 
 

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken 

op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2. 

 

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de: 

Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is te volgen via You Tube. 

********* 
Actuele berichten, vieringen en het  

Parochiemagazine treft u aan op onze website: 

https://www.rkparochiemariamoedervangodkerkpurmerend.nl 

en ook op Facebookpagina@Nicolaas600 
 

********* 
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 Financiën 

     
 

Geef vandaag  

voor de kerk van Morgen  
 

Scan de Qr-code of maak uw bijdrage over op:  
NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.  

R.K. Parochie Maria, Moeder van God  
 

Geloof samen vieren. 
 

Stichting Bouwen aan Banja Luka            NL52 INGB 0005 3792 86  

ANBI goedgekeurd                                         
 

Misintenties: 
  

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op  

rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.  

Interparochiële Stichting Nicolaas– en Paulusparochie o.v.v. 

Misintentie en de gewenste naam. 
 

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)  

in een envelop met vermelding “misintentie”. 
 

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar: 

Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend 

Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com 
 
 

 

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze  

parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618) 

RSIN Nr. 824.112.088 

Invullen bij aangifte: d.m.v. “belastingdienst anbi“ naam invoeren:  

Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijp.  

 

 

 

Vieringen Nicolaaskerk 
 

Dinsdag   09:00 uur  Eucharistie- of Communieviering. 

Zaterdag 12:00 uur  familieviering (zie rooster). 

Zondag   10:00 uur   Eucharistieviering. 

2026 
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Bestuur  

R.K. Parochie Maria, Moeder van God 
 

Carlos Fabril               Voorzitter              06 - 27 07 87 77 

Marielle de Jong-Bakkenist   Secretaris              06 - 53 70 51 34  

Irma van Moergestel        Penningmeester        06 - 43 83 76 76 

Frank de Wit               Bestuurslid             06 - 55 34 66 11  

Mariusz Momot             Parochiekapelaan       06 - 27 40 23 68 
 

Website:         www.rkparochiemariamoedervangodkerkpurmerend.nl 

Email:           parochiemariamoedervangod@outlook.com 

Penningmeester: penningmeestermmg@gmail.com  

 

Bestuur R.K. Nicolaaskerk Nicolaasteam (NT) 
 

Carlos Fabril          Parochie pastoor Voorzitter   06 - 27 07 87 77 

Mariusz Momot        Parochie kapelaan           06 - 27 40 23 68 

Hans Karels           Penningmeester              06 - 23 56 42 60 

Henk Dinkgreve       Secretaris                   0299 - 46 12 57 

Irene Rutte           Parochieadm./Banja Luka      06 - 13 04 65 82  

Frans Vlaar           Kerkbeheer                  06 - 39 00 08 93 

 

Parochiële Caritas Instelling (PCI) 
 

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster 

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11 
Email: PCIPolderland@gmail.com   
Raad van Advies (RvA)  
 

Voor aanmeldingen: 

24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt u bellen met de “Stille Hulp” 

telefoon 06 - 13 56 52 88. Zo nodig wordt er een afspraak gemaakt met  

2 vrijwilligers van de Caritas/Diaconie om uw hulpvraag te beoordelen. 

Afspraaklocatie: ‘t Huisje Achter de Kerk 4, 1441 BE Purmerend. 

 

Verschijningsdata Parochiemagazine 4e seizoen zijn:  
                                                

                        april/mei                 31/03-03/03-’26 

                        juni/juli                  27/05-29/05-’26 

                        augustus/september      28/07-31/07-’26 

                               

 

 
 

 

http://www.rkparochiemariamoedervangodkerkpurmerend.nl

